Akdeniz'in yeni büyüğü 


Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi 
E Ysk en al İL oldu 


Tarsus'tan Mut'a, Silifke'den Anamur'a Eshab-ı Kehf'den Aziz Pavlus'a... 
Kaleleri, yaylaları, portakal bahçeleri ile Toroslar'ın incisinin hikayesi 
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KAZANDIRAN 


HAMLE! 


VADELİ ALTIN MEVDUAT HESABI 


Şimdi siz de Halkbank'ta .. 

Vadeli Altın Mevduat Hesabı açın, 
cazip faiz oranından yararlanarak 
kazandıkça kazanın. Üstelik 
altınlarınızı çalınma ve kaybolma 
risklerine karşı güvenle saklayın. 


halkbank.com.tr | 0850 222 0 400 Dialog | | HALKBAN İk İs 7 
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Siz de hemen başvurunuzu yapın, 
Paraf'ın güzelliklerinden yararlanın. 
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Akdeniz'in parlayan yıldızı 


İlklere imza atan belediye 


“Mersin, üretim demektir...” 


“Yatırım yapan kazanır" 


Akdeniz'in incisi 


İhracatın lokomotifi tarım ve gıda 


Avrupa'da ilk 100'de 


iddialı bir mekan 


“Tercihimiz yüksek teknolojili yatırımlar" 


Hedefi istihdam ve ihracat 


Endüstriyel atık yönetiminde lider 


Mersin ekonomisine ve istihdamına doğan güneş 


Mersin'den dünyaya yayılan eşsiz lezzet 


Dünyaya açılan kapı 


Mersin'in 'Çalışkan' yüzü 


Mersin'e şifa oldu... 


“Ar-Ge ile güçlendik” 


Lojistik sektörünün lokomotifi 


İki ödül birden aldı 


Geri dönüşüme büyük katkı 


Oto galericilikte milat 
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Akdeniz'in parlayan yıldızı 


Kalkınma Bakanı Lütfi Elyan, yapılan yatırımlarla Mersin'in Akdeniz Havzası'nın 
cazibe merkezi olduğunu söyledi. Turizm, ticaret ve nüfus dinamikleri ile kentin 
Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri haline geldiğine dikkat çekti... 


AKDENİZ Havzası tarih boyunca önemli medeniyetlerin oluştugu, insanlığın bugüne taşıdığı bilimsel, sanatsal, kültürel ve ekonomik birikimin en temel hususlarının geliştiği önemli merkezlerden biri olmuştur. Bu bölgede yer alan 21 ülke 500 milyonu 
aşan nüfusuyla dünya nüfusunun 15te birini oluşturmaktadır. 
Bölgede oluşturulan 8 trilyon dolara yakın milli hasıla, dünya 
hasılasının yaklaşık yüzde 10'una karşılık gelmektedir. Bu da 
bölgenin ABD ve Çin gibi büyük merkezlerden sonra milli hasılanın en fazla oluşturulduğu önemli bir üretim ve tüketim havzası olduğunu göstermektedir. Bölge yaklaşık 3.7 trilyon dolarlık 
ticaret hacmi ile önemli bir ticari potansiyeli barındırmaktadır. 
Coğrafi konumu, bitki örtüsü, tarihi dokusu, iklimi, Ortadogu, Körfez ve Afrika ülkelerine yakınlığı, limanı, serbest bölgesi, 
tarım, turizm, lojistik ve sanayi alt yapısı ve sahip olduğu birçok 


“Turizm ve gençlik 


Mersin, adeta bir açık hava müzesi. Ancak tüm bu 


üzellikler saklı kalmış durumda. Bunu li e e 
t izmde de söz sahibi yapmak için önemli adımlar € 
an da devam ediyoruz. İlekonomisine çok değer i 
ek turizm yatırımlarını hayata A 
Sekiz adet Turizm BölGES Se manın ve hiz ren 
i Bölgese j 2 

yi Ee iamlamasıyla Mersin Em e 
en li bir avantaj sağlayacak. Yine bunlara ilave Ki 
e akan turizm alanı ile Akdeniz'in e ei 
Az Uzuncaburç'u dünyaya açıyoruz. Ka 


yatırımlarına öne 


değerleri ile önemli avantajlara sahip olan Akdeniz Bölgesi, tüm 
hinterlandıyla Türkiye'nin önemli bir üretim ve lojistik noktası 
ve “Ekonominin Cazibe Merkezi” konumundadır. 

Yatırım, üretim ve ticarette önemli bir potansiyel barındıran bölgemizin sanayisi ve üretimiyle uluslararası rekabette üst 
sıralarda yer alması ve sadece yerel ürünlerin dışa açıldığı bir 
kapı değil, aynı zamanda bir aktarma noktası olarak limanları 
ile “vazgeçilmez bir lojistik noktası” olması temel amacımızdır. 

Mersin turizm, ticaret ve nüfus dinamikleri ile önemli bir gelişme kaydederek hem Akdeniz Bölgesi'nin hem de Türkiye'nin 
en önemli şehirlerinden biri haline gelmiştir. Tarihi olarak çok 
zengin olan topraklar üzerinde kurulmuş olan Mersin, bugün ülkemizin hızla büyüyen liman şehirlerinden biridir. Tarıma dayalı 
sanayii başta olmak üzere güçlü bir üretim merkezi olmasının 
yanı sıra, son yıllarda enerji yatırımlarının yoğunlaştığı önemli 
bir lojistik ve ticaret merkezi haline gelmektedir. Mersin'in son 
yıllardaki hızlı gelişimi bölgedeki illerimizde de görülmekte; bölgede ekonomik ve soysal kalkınmanın hızı artmaktadır. 


ALTI YENİ OSB KAZANDIRIYORUZ 

Akdeniz Bölgesi'nin dışarıya açılan penceresi konumundaki 
Mersin'de önemli bir sanayi hamlesi başlattık. Mersin sanayisini 21. Yüzyılın gerektirdiği şartlara hazırlamak için üretimin 
yoğunlaştığı mevcut serbest bölge, organize sanayi bölgeleri ve 
küçük sanayi sitelerimizin altyapısını güçlendiriyor; gerekli bürokratik süreçleri tamamlayarak genişlemelerini bir an önce tamamlamaya çalışıyoruz. 

Mevcut üç OSB'mize altı yeni OSB daha ekliyoruz. Gıda İhtisas OSB, Tarımsal Ürün İşleme İhtisas OSB, Mut OSB, mevcut 


m veriyoruz” 


nin restorasyonu Ve turizme 
rekli ödenekleri sağladık. 


Bakanlığı olarak her iki bölge 
le getirilmesi için ge i sağladık. 
e o yatırımları konusunda a an 

illeri i ları için 

lı illerinden. Akdeniz Oyun rı içi j 
e e tesisler kazandırdık. Şimdi Silifke, m e 
Tarsus ve Akdeniz ilçelerimizde dört adet genç e 
inşa edeceğiz. Ayrıca Silifke li a 
i li tırımla mode : 
kampı 40 milyon TL lik ya i 
e gençlerimizi de ayr ar > 
yerde gençlerimizin faydalanması için mini 


basketbol sahaları inşa edeceğiz. 


OSB'nin 100 hektar genişlemesi ve yine 
mevcut OSB'ye entegre iki yeni OSB'nin 
kurulumu hızla ilerliyor. Bu OSB'ler ile 
Mersin'in sanayideki üretim gücünü artırmayı, 50 bin kişilik ek istihdam sağlamayı ve böylece Mersin'in işsizlik problemini çözmeyi hedefliyoruz. 

Dünya genelinde sanayi üretimi 
OSB'lerin yanı sıra artık “Mega Sanayi Bölgeleri”nde yapılmaktadır. Biz de 
hükümet olarak önümüzdeki dönemde 
Türkiye'de yapılacak beş Mega Sanayi 
Bölgesi'nden birini, limana entegre bir 
şekilde Mersin'de kurmayı planlıyoruz. 
Kurulacak bu Mega Sanayi Bölgesi'nin 
Mersin ekonomisine yılda yaklaşık 40-50 
milyar TL ciro, 8-10 bin kişi civarında istihdam oluşturmasını hedeflemekteyiz. 

Bunların yanı sıra Mersin sanayisinin 
daha katma değerli üretim yapısına kavuşması, endüstri 4.0 yaklaşımına uygun 
üretim anlayışına geçmesi açısından büyük önem arz eden tasarım ve inovasyon 
merkezi, model fabrika, tarım teknoparkları ile bilim merkezi ve sanayi müzesi gibi yatırımları hayata geçirmenin 
gayreti içerisindeyiz. 


ULAŞIMDA DEV YATIRIMLAR 

Bölgemiz ulaştırma yatırımlarıyla da 
adından söz ettirecek konumdadır. Hızlı 
trenlerle ülkemizin diğer ticaret merkezlerini Akdeniz'e eriştiriyoruz. Konya ve 
Karaman'ı Ulukışla üzerinden Mersin'e 
bağlayacak hızlı tren hattında çalışmalar 
tüm hızıyla sürüyor. Yine Adana-Mersin 
arasındaki çalışmalar da devam ediyor. 
Bu hat ile Mersin doğuda Adana, Osmaniye, Gaziantep ve ilerleyen dönemde Habur'a kadar hızlı treni ile bağlanacak. Yine Mersin Limanı ile Samsun 
Limanı'nı birbirine bağlayacak hızlı tren 
çalışmalarımız da devam ediyor. 

Mersin'in karayolu ile tüm bölgelerimize bağlantısını güçlendiriyoruz. Antalya-Mersin arasında Akdeniz Sahil 
Yolu'nda önemli mesafeler kat ettik. 
Mersin kısmında 10 tünel ve iki viyadügü hizmete açtık. Sadece Mersin sınırları 
içerisinde Akdeniz Sahil Yolu'nda 27 tünel, 17 viyadük olacak. 

Bunlara ilaveten Mersin'in kuzey bağlantısı için de ciddi yatırımlar yapıyoruz. 
Silifke-Mut arasında yaklaşık 1.5 milyar 
TL'lik yatırımla mevcut yolu bölünmüş 
hale getiriyor ve bu yolda 10 tünel-10 
viyadük inşa ediyoruz. Devamında Mut 
ile Karaman arasında Sertavul Geçidi'ni 


Kalkınma Bakanı 
Lütfi Elvan 


Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan 


Sertavul Tüneli ve Medreselik Viyadüğü ile geçiyoruz. Böylece 
Mersin'in Karaman ve Konya ile bağlantısını güçlendiriyor, mesafeleri kısaltıyor, ulaşımı kolaylaştırıyoruz. 

Çeşmeli-Taşucu Otoyolu'nun yapımı için de önemli mesafeler 
aldık. Yakın bir zamanda yolun yapımı için yap-işlet-devret modeli ile ihaleye çıkılacak. Kısacası, Mersin il genelinde 43 farklı 
karayolu projesi ile şehrin tüm ulaşım koridorlarını açıyoruz. 

Ayrıca, Çukurova Bölgesel Havalimanı da yapımı tamamlandığında Akdeniz ekonomisine çok ciddi katkılar sağlayacaktır. 
Havalimanında çalışmalar aralıksız sürüyor. Altyapı çalışmaları- 
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“Eğitim öncelikli alanımız” || 


Eğitimde de Mersin'i güçlendiriyoruz. Hedefimiz a | 
sonunda tekli eğitime geçmek. Bu amaçla il genelinde | 
okul projelerine ağırlık verdik. İki yılda 12 okulun N İ 
yapımını tamamladık. Şu anda 58 yeni okulun e | 
devam ediyoruz. 15 yeni pansiyon, spor salonu, at e | 
ve araştırma merkezini de bu okullarla birlikte eğitime 


kazandırıyoruz. || 


e Ea 


nın Haziran-Temmuz aylarında tamamlanması planlanıyor. Üst 
yapı ihalesine de bugünlerde çıkılacak. Bu dev yatırım tamamlandığında Mersin, uluslararası ticarette önemli bir yere sahip 
olacak. 


SULAMADA SORUNLARI BİTİRİYORUZ 

Ulaşımın yanı sıra tarım şehrine yakışır sulama yatırımlarını 
hayata geçiriyoruz. 90 yıllık rüya olan Değirmençay Barajı'nda 
temeli attık, çalışmalara başladık. Pamukluk, Sorgun ve Aksıfat 
barajlarında çalışmalarımız sürüyor. Şu ana kadar sekiz adet göletin yapımını tamamladık ve hizmete sunduk. İhalesi geçen yıl 
yapılan 27 adet gölet ile birlikte toplamda 32 adet gölet yapım 
aşamasında. Hedefimiz bu göletlerin sayısını 100'e çıkarmak. 
Sebze ve meyve üreticilerimizi suya kavuşturuyor, sulama konusundaki sorunları bitiriyoruz. 


MAVİ BAYRAKLI PLAJLARIYLA, TARİHİ DOKUSUYLA, UZUN SAHİL ŞERİDİYLE, EŞSİZ 
KOYLARIYLA SICAKKANLI İNSANLARIYLA, DOĞALLIĞINI YİTİRMEMİŞ 
YAYLALARIYLA, KENDİNE ÖZGÜ MUTFAĞIYLA, DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE 


- Karboğazı Yaylası 


- Ciğer Kebap «ln Dalis 


— 


- Soli Pompeipolis Antik Kenti 
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı 
Burhanettin Kocamaz 


Tarımdan turizme, sürdürülebilir enerjiden kent planlamasına kadar birçok hizmeti ile 
yerel yönetimlerden beklenenin çok daha fazlasını gerçekleştiren 
Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin'e değer kazandırıyor. 


30 Mart 2014 yerel seçimlerinden sonra göreve gelen ve 
“Mersini birlikte büyütelim, birlikte yönetelim” sloganıyla 
yola çıkan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin 
Kocamaz ve yönetimi, 4 yıl gibi kısa bir süre içerisinde kentte 
Türkiye'de, hatta dünyada ilk sayılabilecek birçok projeye imza 
attı. Başarılı projelerinin yanı sıra kent ekonomisini rahatlatacak ve Mersin'e değer katacak birçok hizmeti de gerçekleştiren 
Büyükşehir Belediyesi sıradan belediyecilik anlayışından farklı 
olarak üretken belediyecilik anlayışıyla Mersin'e hizmet veriyor. 

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nı kuran ilk büyükşehir belediyesi olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, üreticilere yönelik etkinlikler ve eğitimler düzenliyor. Büyükşehir Belediyesi, 
Mersin'in tarımsal potansiyelini verdiği desteklerle ekonomik 
bir kaynağa dönüştürmeyi hedeflerken, sadece tarım değil, hay- 


vancılık alanında da verdiği desteklerle son zamanlarda adından 
sıkça söz ettiriyor. “Verimli üretim eğitimle başlar” anlayışıyla 
tarımsal üretimle geçimini sağlayan çiftçilere ve üreticilere eğitim veren Mersin Büyükşehir Belediyesi, bilinçli üretime destek 
olurken, daha verimli ve kaliteli üretimin de yolunu açıyor. 
Eğitim verilen üreticilere alternatif tarım ürünleri dağıtarak 
Mersin'de tarıma yön vermeye başlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi ceviz, zeytin, asma fidanı, domates, avokado, antepfıstığı, nergis, kivi ve limon kokulu melisa başta olmak üzere birçok tarım ürününün dağıtımını gerçekleştirerek, alternatif tarım 
ürünlerini Mersin'in bereketli topraklarıyla buluşturuyor. 


KADIN ÇİFTÇİLERE DESTEK 
Çiftçilere ve üreticilere desteğini esirgemeyen Mersin Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda kırsalda yaşayan ev hanımlarını 
da ekonomiye kazandırıyor. Sertifikalı eğitim verilen kadın üreticilere arı kovanı ve arıcılık malzemelerinden oluşan setler dağıtan Mersin Büyükşehir Belediyesi, yine her yıl dağıtımını yaptığı 
nergis soğanları ile Mersinli kadınları ülke ekonomisinde aktif 
bireyler haline getiriyor. 


GÜLNAR SOĞUK HAVA DEPOSU 
Sadece eğitimler ve dağıtımlarla yetinmeyen Mersin Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda soğuk hava depoları ve salamura 


tesisleriyle de üreticisinin yanında olmaya devam ediyor. Gülnar 
soğuk hava deposu ile çiftçinin yüzünü güldüren Büyükşehir Belediyesi, yerel yönetimler bazında Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Gülnar Soğuk Hava Deposu'nu hizmete açtı. Depolama 
sorunları nedeniyle ürününü daha dalındayken düşük fiyata satmak zorunda kalan üreticilerin üzerindeki tüccar baskısını azaltan Büyükşehir Belediyesi, çiftçiler için önemli bir katma değer 
oluşturdu. 3 bin 500 ton kapasiteye sahip depo sayesinde Gülnar 
ekonomisine yıllık yaklaşık 6 milyon 600 bin TL katma değer 
sağlandı. 
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KADINLARA İŞ SAĞLAYACAK TESİS 

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus ilçesi Dedeler Mahallesi'ndeki 4000 m2 alan üstünde 1700 m2 kapalı 
alanda inşa edilen Zeytin-Yaprak Salamura Tesisi'nde geleneksel salamura üretimi yapılacak. Tesiste yöresel zeytin ve asma 


yaprağı çeşitleri değerlendirilerek, yörenin tanıtılmasını sağlanacak. Bölge ekonomisine katkı sağlayacak tesis olan tesis aynı 
zamanda bölgedeki işsiz kadınlara istihdam alanı oluşturulacak. 
Alternatif ürünlerle üretime zenginlik katacak salamura tesisinde dalından toplanan ürünlerle, yılda 100.000 kg/yıl sarı ulak 
yeşil kırma manuel ve otomasyon sistem, 25.000 kg/yıl Gemlik 
siyah sele manuel sistemle işlenecek zeytinin yanı sıra 5.000 kg/ 
yıl asma yaprağı işlenecek. Talep gelmesi halinde yılda 300 tona 
kadar zeytin işlenebilecek. 


ENERJİLERİNİ GÜNEŞTEN ÜRETİYORLAR 
Mersin Büyükşehir Belediyesi, “Kıl Çadırına Güneş Doğuyor” 


ji 
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ismiyle yeni bir proje daha başlattı. Binlerce yıllık Oğuz Ata geleneğini sürdüren Mersin'in sembolü Sarıkeçili Yörükler için Çamlıyayla, Gülnar, Mut ve Tarsus ilçelerindeki çeşitli noktalara yüzlerce güneş paneli kurarak Yörük ateşinin ilelebet yanması için 
destek oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından küçükbaş 
hayvancılığa destek olmak amacıyla hayata geçirilen “Mersin'de 
Kıl Keçisi Islahı Projesi? kapsamında dağıtılan damızlık kıl keçileri ilk yavruları verdi. Dağıtılan 910 damızlık teke sayesinde hayvancılıkla uğraşan 237 üreticinin sürüsü bereket kazandı. 


SAHİLLERARTIK MAVİ BAYRAK 

Yaklaşık 9 bin yıllık tarihi ile çok zengin bir kültür mirasına 
sahip olan Mersin'de deniz turizmi de canlılık gösteriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, dünya kültür mirasları kapsamına 
girmiş zengin tarihi, tertemiz beyaz kumsalları, denizi, güneşi 
ile çok çeşitli turizm potansiyelini bünyesinde barındırarak geleceğin turizm kenti olmaya aday bir şehir olan Mersin'in tüm 
plajlarını mavi bayraklı hale getirmeyi planlıyor. 320 kilometre- 
lik sahil şeridiyle muhteşem bir turizm potansiyeline sahip olan 


ilin plajlarını mavi bayrak standartlarına getirmek için önemli 
çalışmalara imza atan Mersin Büyükşehir Belediyesi, büfe, WC, 
duş, soyunma kabini, cankurtaran kulesi, amfi tiyatro, şezlong ve 
plaj voleybolu alanları ile modern bir görünüme kavuşturduğu 
Susanoğlu, Kızkalesi ve Yapraklı Koy plajlarını yerli ve yabancı 
birçok turistin hizmetine sunuyor. 


ÇÖPÜNÜ ENERJİYE ÇEVİREN KENT 

Yenişehir, Akdeniz, Mezitli ve Toroslar ilçelerinde hizmet 
veren Sarıibrahimli Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi'nin yanı sıra Tarsus ve Silifke Katı Atık Depolama 
Tesisleri'ni de hizmete açan Mersin Büyükşehir Belediyesi, 
“Sürdürülebilir Atık Yönetimi” projeleri kapsamında Mersin 
genelindeki tesisleriyle elektrik üretmeye başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Sürdürülebilir Atık Yönetimi projesiyle, 
Mersinliler çöpünü enerjiye çeviriyor. 3 yılda toplam 1.946.914 
ton katı atık bertaraf eden Büyükşehir Belediyesi, bu tesislerde 78.950 konutun aydınlanmasına eşdeğer 89.023 MW elektrik 
enerjisi üretimi gerçekleştirdi. 
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Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut: 


“Mersin, üretim demektir...” 


MERSİN olarak, dünya ekonomisinin bir 
parçası olan Türkiye'nin bölgesel ve küresel 
süreçlere bağlı olarak yaşadığı sorunlardan 
etkilenmememiz mümkün değil. Bir dünya 
kenti olarak yaşanan olumlu gelişmelerden 
nasibimizi kendi çabamıza paralel bir şekilde olumlu anlamda aldığımız gibi, olumsuz 
gelişmelerden de elbette ciddi anlamda 
etkileniyoruz. Bir kent olarak olumsuz gelişmeleri kolay atlatmanız hazır olup olmamanıza bağlı. Ancak, son 10 yılda Türkiye 
olarak tarihimizde olmadığı kadar ciddi sorunlarla yüz yüze kaldık. Gerçekten kolay 
bir 10 yıl değildi. 

Her şey 2008 küresel finans krizi ile başladı. 2001-2008 yılları arasında Türkiye ve 
özelinde Mersin olarak ihracatımız rekorlar kırarak artıyordu, mali disiplin sağlamıştı, Siyasi istikrar, AB ilişkileri, komşularla 
ilişkiler çok olumluydu. Ülke demokrasisinde çığır açacak olumlu gelişmeler ülkenin her kesiminden olumlu tepkiler alıyordu. Ancak, 2008 yılında ABD'de başlayan 
ve Avrupa'ya yayılan finans krizi bizi de 
sonunda etkiledi ve küçülen dünya ekonomisi küresel bir krize döndü. Böylesi büyük 
bir krizin sosyal ve siyasal sonuçlarının olmaması düşünülemezdi ve Arap Baharı 
patladı. Adı her ne kadar bahar olsa da hiç 
kimseye bahar getirmedi. Ekonomide ülkeler iflasını verirken, birçok ülkede savaş 
seviyesine gelen durumlar oluştu. Bunların 
ülkemize ve özelinde Mersin'e yakın bölgelerde olması bizi daha da etkiledi. İhracatımız düşmese de, belli bir sınıra takıldı, 
ihracat pazarlarımız kapandı ve yükselen 
pazarlara gidiş yollarımız tıkandı. Mersin 
olarak şikayet etmedik ve sıkıntıları by-pass 
edecek yollar bulduk. Bunun için MTSO 
olarak üye olduğumuz uluslararası ağları 
ve etkimizi kullandık ve gerçekten başarılı 
olduk. Yeni pazarlar bulduk ve bu yeni pazarlarda firmalarımızı risklerden korumak 
ve onlara iş yapacakları pazar ve firmalarla 
ilgili istihbarat sağlamak için Türkiye'de bir 
ilki gerçekleştirdik: Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi TBİM'i kurduk. Firmalarımızın ayağına gittik ve hala eğitimlere devam 
ediyoruz. TBİM sayesinde ilk kez ihracat 
yapan firmalarımız oldu. 

2008 küresel finans krizinin etkileri devam ederken ve Arap Baharı sıkıntısı ya- 


Mersin Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
( Şerafettin Aşut 


şanırken, bir dönem ülke içindeki terör 
yükselişi ekonomiyi ikinci planda bıraktı. 
Ardı ardına gelen yerel, genel seçimler vs 
ekonomiyi konuşulmaz hale getirdi. Ancak, 
hükümetlerimiz iş dünyasının uyarılarına 
samimi şekilde kulak verdi ve birçok ekonomik reformla sıkıntılar yumuşatıldı. Ar-Ge 
destekleri, hibeler, teşvik politikalarındaki 
düzenlemeler, sanayi ve dış ticaret destekleri, üretim reform paketleri, kredi imkanları 
ile ekonomi tekrar birinci gündem oldu ve 
herşeye rağmen Türkiye ve özelinde Mersin 
üretmeye, ihracata ve istihdama devam etti. 

Ardından gelen Suriye olayları ve son 
yaşanan hain darbe girişimi ile ekonomimiz gerçekten sıkıntılı süreçler yaşadı. Tüm 
bunlardan Mersin olarak soyutlanmamız 
mümkün değildi. Her sorundan nasibimizi 
aldık. Ama Mersin olarak şikayet eden ve 
ağlayan kent olmadık. Kendi dışımızda- 
ki sorunlara gücümüz yetmiyorsa, o halde 
önce kendi evimizin önünü süpürerek, kendi çözümlerimize odaklanarak işe başlaya- 


lım dedik. Kentimizin vizyonu olan ekonomik hedeflere yönelik projeler oluşturduk. 
Bunun payandası olan eğitime odaklandık. 
Sanayi Akademi ve KOBİ Akademi ile firma eğitimlerine devam ediyoruz. Mesleki 
Yeterlilik Kurumu'nun yetkili sınav ve yetkilendirme merkezi olduk. İnsan kaynağında kaliteyi burada sağlıyoruz. Endüstri 
4.0 vizyonunu ilk yakalayan kentlerin ve 
Odaların başındayız ve Endüstri 4.0 Eğitim ve Uygulama Merkezi Projemiz büyük 
ses getirdi. Mersin olarak 2018 hedefimiz 
üretimde, ticarette ve hizmetler sektöründe yüksek teknolojili bir sisteme geçişin 
alt yapısını hazırlamaktır. Mersin olarak 
2018'in kolay bir yıl olmayacağını biliyoruz 
ama hedefler, olan bir kent olarak tüm dinamiklerimizle bu hedeflere ulaşacağımıza 
inanıyoruz. Çalışmaktan ve vatanımıza katkı vermekten kaçan bir camia değiliz ama iş 
dünyasının önü ne kadar açılırsa dünya ile 
mücadelemiz ve rekabetimizi o kadar etkin 
olur. 
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Mersin Uluslararası Limanı Büyüyor 
Rotalar Yeniden Çiziliyor 


Mersin Port Continues Expand 
Redrawing ROUtes 


MERSİN INTERNATIONAL PORT 
XPSA 


info&mersinport.com.tr 
Wwww.mersinport.com.ir 


MERSİN 


"Yatırım yapan kazanır” 


Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, ilçenin öncü ve örnek projeleriyle 
artık Mersin'in yükselen bir değeri olarak anıldığını söyledi. İlçede tarımdan 
turizme birçok sektörde potansiyelin yüksek olduğunu belirten Tuna, 
“Toroslar'a yatırım yapan kazanır” dedi... 


YENİ genişleyen coğrafyasıyla 300 bine yakın 
nüfus ve yaklaşık 108 bin hektar alana sahip 
bir ilçe konumuna gelen Toroslar ilçesi, Belediye Başkanı Hamit Tuna'nın öncü ve örnek 
projeleriyle artık Mersin'in yükselen bir değeri 
olarak anılıyor. Toroslar'ı; güzellikleriyle, tarihiyle, tarımıyla, kültürel mirasıyla her alanda | 
kalkınan bir ilçe konumuna getirme hedefiyle 
çalışan Belediye Başkanı Hamit Tuna'nın, üretimi destekleme ve istihdam oluşturma projelerinde önemli adımlar atıldı. İlçenin imajını değiştirecek projeleri birer birer hayata geçiren Başkan Hamit 
Tuna; Kültür Merkezinden Cumhuriyet Meydanına, devasa parklardan spor tesislerine, yüzme havuzuna ve modern kapalı semt pazarlarına kadar ilçeye sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda katkı 
sağlayan hizmetlerin yapımına tüm hızıyla devam ediyor. 


“KENTLERİN GELİŞİMİNDE EKONOMİK KALKINMA ÖNEMLİ” 

Başkan Tuna, görevde bulundukları 14 yılda Belediye Meclis 
Üyeleri, Mahalle Muhtarları ve Toroslar halkının yanı sıra Mersin 
ekonomisini ayakta tutan iş adamları, Esnaf Odaları ve sivil toplum 
kuruluşlarının da fikirlerini alarak, yatırım ve projeleri hayata geçirdiklerine dikkat çekti. Bu çalışmalarıyla; tek başına değil, birlikte yönetmenin de en güzel örneklerini sergilediklerinin altını çizen 
Tuna, “Bir kentte; birlik ve beraberlik olursa orada bereket, huzur 
ve mutluluk olur. Allah'a şükürler olsun ki biz de kentimizde birlik 
ve beraberlik içerisinde çalışıyoruz. Kentlerin gelişmesinde ekonomik kalkınma çok önemlidir. Yaptığımız projelerle, kent ekonomisine katkı sağlamaya ve esnafımızı kalkındırmaya gayret ediyoruz. 
Şehrimizin turizmden yeterince pay alması için gerçekleştirdiğimiz 
yatırım ve projelerimiz devam ediyor” dedi. 


EĞİTİM VE SAĞLIĞA ARSA DESTEĞİ 

İlçenin kendi kendine yetebilmesi adına 
kamu kurum ve kuruluşlarına arsa tahsislerin- 
de bulunarak, Toroslar'ı sosyal ve ekonomik 
yönden kalkındırdıklarını da belirten Tuna, 
© “Amacımız, Toroslar halkının hak ettiği hizmeti yerinde alabilmesini sağlamak. Korukent 
Mahallesi'nde Sağlık Bakanlığı'na 232 dönüm 
arsa tahsis ederek Mersin Şehir Hastanesi'nin 
bölgemizde konuşlanmasını sağladık. Yine 
5 bin metrekare arsa tahsisiyle Ağız ve Diş 
Sağlığı Hastanesi'ni ilçemize kazandırdık ve Sağlık Müdürlüğü ile 
ortaklaşa yaptığımız bir proje ile Kanser Erken Teşhis, Tarama ve 
Eğitim Merkezini (KETEM) kurduk. Eğitim kurumlarına yaptığımız bakım ve destek çalışmalarının yanı sıra ilçede eğitim çıtasını 
yükseltmek amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 25 okul yeri için 
arsa tahsisinde bulunduk. Toroslar, Mersin'in en fazla eğitim kurumuna sahip ve Türkiye'de en fazla okul yeri veren belediye konumuyla da dikkat çekmektedir” dedi. 

Bir ülkenin kurtuluş reçetesinin üretimden geçtiğini savunan Başkan Tuna, göreve geldikleri 14 yılda öncelikle Toroslar 
Belediyesi'ni üreten bir yapıya kavuşturduklarını belirterek, “Piknik masası, kamelya, çöp kovası, bank, aydınlatma direği, pergole 
gibi malzemeleri Belediyemizde kendi işçimizle, kendi atölyemizde 
üretiyor ve onarıyoruz. Böylelikle; gelirleri israf etmeden hizmete 
dönüştürüyoruz ve milli ekonomiye de katkıda bulunuyoruz” dedi. 


“AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİNDE BİRİNCİYİZ” 

14 yılda ilçeye önemli yatırımlar kazandırdıklarını ve projeler 
kapsamında ilkleri yaşattıklarını kaydeden Tuna, “İlçemizdeki yeşil alan miktarını bir milyon 200 bin metrekareye, park sayısını da 
56'dan 174'e ulaştırırken, Mersin'de Avrupa Birliği projeleri gerçekleştirmeye 
hak kazanan kurum ve kuruluşlar arasında birinci sırada yer aldık. İşsizliğe bir 
nebze olsun çare bulabilmek amacıyla 
kurduğumuz ve bir istihdam projesi olan 
» Toroslar Teknik ve Mesleki Eğitim Kurslarımızla (TORTEK) bugüne kadar; 30 
branşta, 20 eğitim merkezimizde 18 bin 
insanımızı meslek sahibi yaparak üretici 
hale getirdik. Her semte spor tesisi taahhüdümüzle 14 yılda tam teşekküllü spor 
kompleksleri, semt futbol ve semt basketbol sahası inşa ederek hizmete sunduk. 
Böylelikle Toroslar, tesisleşme anlamında 
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sadece Mersin'de değil, Çukurova bölgesinde de önde olan belediyelerden biri olma özelliğini taşımaktadır” dedi. 


ALTERNATİF TARIM 

İlçe genelinde çiftçileri yeni ürünler üretmeye teşvik etmek amacıyla başlattıkları alternatif tarım ile ilgili Ar-Ge çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Tuna, belediye fidanlığında; ejder meyvesi, 
safran, goji beryy, passiflora, istiridye mantarı, dikenli incir, kahve, 
Ginkgo Biloba bitkisi yetiştirdiklerini ve yeni alternatif ürün motifi 
çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Tuna, “Alternatif tarımla ilgili ciddi anlamda çalışmalar yapıyoruz. Amacımız, profesyonel düşünüp satma niyetinde değiliz, biz bununla ilgili insanlarımıza yeni 
ufuk açma çabasındayız” dedi. 


YAYLA VE EKO TURİZM GELİŞİYOR 

Yaptıkları çalışmalarla Toroslar'ın, yayla turizminin en önemli 
bölgelerinden biri haline geldiğine dikkat çeken Tuna, şöyle devam 
etti: 

“Toroslar Belediyemizin bir sahil kıyısı yok ama yaylalarımız var. 
Yaklaşık 300 bin insanımızın yaşadığı Toroslar'da yayla ve eko turizmini geliştirmek suretiyle bölgemize katma değer sağladığımız 
bir takım çalışmalarımız oldu. Doğal güzellikleri, yaylaları ve yemek 
kültürünün yanında tarihi yapısıyla da ziyaretçilerin ilgi odağı olan 
Toroslarımızı artık, doğaya açılan bir kapı olarak tabir ediyoruz. 
Hayata geçirdiğimiz ve planladığımız çalışmalarla Toroslar'da yayla 
ve eko turizmi ön plana çıkarmayı başardık” dedi. 


“KENDİ KENDİNE YETEN KENT OLACAĞIZ” 

Başkan Tuna, Korukent Mahallesi'nde Mersin Şehir Hastanesi 
karşısında başlattıkları 40 dükkan ve 384 dairenin içerisinde yer aldığı “Konut ve Dükkan Projesinin” sosyal donatı alanlarıyla modern 
yerleşim yerlerinin bir emsali olacağını söyledi. 


Toroslar Belediye 
Başkanı Hamit Tuna 


Yaklaşık 23 bin metrekare alanda inşa ettikleri projenin, belediyeye gelir getireceği gibi bölgeye de önemli katma değer sağlayacağını vurgulayan Tuna, “2018 yılı için ortaya koyduğumuz hedeflerimiz çok yüksek. Burası da o yükseltiyi sağlayan projelerimizden 
birisi olacak. Toroslarımız, kendi kendine yetebilen bir kent olacak 
dediğimiz buydu. Allah'a şükürler olsun ki yaptığımız arsa tahsislerinin yanı sıra yatırım ve projelerimizle Toroslar halkımız artık 
hiçbir yere gitmeden kendi bölgesinde kendi ihtiyaçlarını görebiliyorlar” dedi. 

Başkan Tuna; KOBİ'lerin geliştiği, arsa ve emlak değerlerinin 
sürekli arttığı ve dev projeleriyle yatırımcıların gözdesi haline gelen Toroslar'da yeni üretim ve istihdam alanlarının sayısının daha 
da artmasını temenni ederek, yatırımcıları Toroslar'a davet etti. 
Tuna, “Toroslar artık, kendini öne çıkartan, projeleriyle, kültürel 
ve sanatsal etkinlikleriyle dünya basınında yer alan bir ilçe. Göreve 
geldiğimiz 2004 yılından beri Toroslarımızdaki değişim ve değer artımı, halkımızın sürekli gündeme aldığı konulardan biri haline geldi. 
Yatırımcılar da artık Toroslarımızı bir değer olarak görüyor. Bunların hepsi hep birlikte yapılan çalışmaların sonucudur” diye konuştu. 
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b MERSİN 


Akdeniz'in incisi 
Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, belediyenin 197 milyon lirayı aşan borç 


yükünü, ciddi tasarruf tedbirleri ve bütçeyi etkin-verimli kullanarak 1 yıl içerisinde 51 
milyon lira azaltarak 164 milyon liraya düşürdüklerini belirtti. 


MERSİN'in merkez ilçelerinden biri olan ve 270 bin nüfusa 
sahip Akdeniz Belediyesi, bir yıl içinde 40milyon TL Tutarında altyapı hizmetleri sundu. 17 Aralık 2016 tarihinde Akdeniz 
Belediye Başkanlığı görevine atanan Muhittin Pamuk, Akdeniz 
Belediyesi'nin 197 milyon lirayı aşan borç yükünü, ciddi tasarruf 
tedbirleri ve bütçeyi etkin-verimli kullanarak sadece 1 yıl içerisinde 51 milyon lira azaltıp 164 milyon liraya düşürdüklerini belirtti. 

Bir yıl içerisinde gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgi veren Pamuk,155 bin ton asfalt döktüklerini söyledi. Pamuk, 
şöyle devam etti: 


ee DEME iye Başkanı Muhittin Pamuk « © 


“198 bin metrekare kilit taşı, 48 bin metrekare karo kaplama 
yaptık. 110 bin metretül bordür çektik. 45 yeni sokak ile yaklaşık 
15 kilometre imarlı yol ve bahçe yolları açtık. Akdeniz'e 14 yeni 
park kazandırarak, park sayımızı 162'ye çıkardık. 

Merkezi konumdaki 26 parkımızı baştan başa yeniliyoruz. 
Ümit Yaşar Oğuzcan Parkımızı “Masal Kahramanları Parkı'na” 
dönüştürüyoruz. 5 adet basketbol sahası, 2 adet futbol sahası ve 
1 adet tenis kortu yaptık. 7 adet mahalle ve taziye evinin yapımını gerçekleştirdik. Barış, Bahçe ve Mahmudiye mahallelerimizde kentsel dönüşüm projesini başlattık. 55 okulumuzun bakım, 
onarım ve bahçe düzenlemesini gerçekleştirdik. 23 camimizin 
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tadilat, bakım ve çevre düzenlemesini gerçekleştirdik.” 


SOSYAL İÇERİKLİ PROJELER 

“Akdeniz'de İnsan Odaklı Hizmet Anlayışını Hâkim Kıldık” diyen Pamuk, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Farklı mahallelerimizde ihtiyaç sahibi 770 kişiye “Evde Yaşlı Bakım ve Sağlık 
Hizmeti” sunuyoruz. 9 Mahalle Evimizde, 
1.626 kursiyere beceri ve meslek edindirme 
eğitimi veriyoruz. Akdeniz Akademi ile lise 
mezunu 500 gencimize ücretsiz kurs ve 300 
lira doküman desteği sunarak, onları üniversite hayalleri ile buluşturuyoruz. İlçe sınırlarımızdaki 104 caminin, Kur'an kursları 
ile 2 kilisenin periyodik olarak temizliğini 
yapıyoruz. Ayrıca ihtiyaç duyan camilerimizin bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz.” 


GERÇEKLEŞTİRİLECEK PROJELER 

“Akdeniz'de Yaşamı Yeni Baştan Kurguluyor, İlçemizi Cazibe Merkezine Dönüştürüyoruz” diye konuşan Pamuk, Kazanlı-Adanalıoğlu Rekreatif Amaçlı Kıyı Düzenleme Proje kapsamında kentin turizmine alternatif çözümler 
sunacak 10 hektarlık kıyı alanında rekreasyon düzenleme çalışmalarını projelendirdiklerini ifade etti. Pamuk, şunları söyledi: 

“Kiremithane Mahallesi Sokak Sağlıklaştırma Projemiz: Kiremithane Mahallesi'nde, Mersin'in tarihini yansıtan tescilli tarihi yapıların rölöve, restitüsyon ve restorasyon sürecini başlattık. 142. Cadde Pazar Sokağı Projemiz: Şevket Sümer ile Hal 
mahalleleri sakinlerinin kullandığı geleneksel semt pazarını modernleştirerek cazibe merkezi haline dönüştüreceğiz. Karacailyas Semt Pazarı Projemiz: Başkan sona farklı mimari tasarımı ve 
dikkat çeken görselliğiyle öne çıkacak olan kapalı semt pazarını 
inşa ederek mahalle sakinlerinin hizmetine sunacağız. Çiçek Pasajı Restorasyon Projemiz: Kent merkezindeki çiçek pasajı ve 
çevresini cazip hale getirmek üzere, otantik ve estetik bir görünüme kavuşturacağız.” 


GERÇEKLEŞTİRİLEN İLKLER 

İlk Engelsiz Park: Akdeniz'de yaşayan engelli çocukları olan 
aileler için, ilk Engelsiz Parkı yaptıklarını hatırlatan Pamuk, sözlerini şöyle tamamladı: 

“İlk Kapalı Semt Pazarı: Hiç kapalı semt pazarı bulunmayan 
Akdeniz'de, “İlk Kapalı Semt Pazarını” Güneş Mahallesi'nde 
hizmete sunduk. Çocuklarımız ve gençlerimiz için uluslararası 
standartlara sahip Akdeniz'in ilk tenis kortunu yaptık. Kentimizin 7 gün 24 saat temiz kalmasını sağlamak için “Çöp Taksi Uygulamasını” vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Hemşerimiz 
olan şehitlerimizin isimlerini parklarımızda yaşatıyoruz. Akdeniz Belediyesi olarak, bütün vatandaşlarımızı ve tüm toplumsal 
kesimleri kucaklayıcı bir anlayışla, insan odaklı hizmet ilkesini 
yansıtmaya çalışıyoruz. İyi gününde de kötü gününde de insanımızın daima yanındayız. Kapımız her zaman ve herkese açık. 
Vatandaşlarımızla sorunları yerinde tespit edip çözüm üreterek 
Akdeniz'i güzel bir geleceğe doğru taşıyoruz. 


Hizmetlerimiz sonucunda insanlarımızı mutlu görmek, bizler için en büyük kıvanç kaynağı olmaktadır. Vatandaşlarımıza 
“Mutlu bir Akdeniz” sunmak için çalışmalarımızı tüm gücümüzle sürdüreceğiz.” 
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İhracatın lokomotifi 
tarım ve gıda 


Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ö. Abdullah Özdemir, Türkiye'nin 2017 
yılında birçok ülkeye kıyasla çok daha iyi bir performans sergilediğini söyleyerek, “Yılın 
üçüncü çeyreğinde ekonomimiz yüzde 11 oranında önemli bir büyüme gösterdi” dedi... 


MERSİN Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ö. Abdullah Özdemir, 
Türkiye'nin 2017 yılında birçok ülkeye kıyasla çok daha iyi bir performans sergiledigini söyleyerek, “Yılın üçüncü çeyreğinde 
ekonomimiz yüzde 11 oranında önemli bir 
büyüme gösterdi. Diğer yandan, yatırımlar yüzde 12 yükseldi. İhracatımız da yeni 
bir ivme kazanarak yüzde 10 oranında 
arttı ve 157 milyar dolara ulaştı. İçerisin- 
de bulunduğumuz 2018 yılının ilk iki aylık 
göstergeleri ise yakaladığımız bu ivmenin 
artarak devam ettiğini gösteriyor” dedi. 
Özdemir, “Mersin açısından incelendiğinde kentimizin 2017 yılında 2.8 milyar 
dolarlık dış ticaret hacmi bulunuyor. Mer- 


sin hinterlandı olarak bölgenin dış ticaret 
hacmi bir önceki yıla göre yüzde 13 artarak 22.3 milyar dolara ulaşmış bulunuyor. 
Tarım ve gıda sektörünün ise kent ekonomisi açısından ayrı bir önemi var. Mersin, 
ülkemizin bitkisel üretim değeri en yüksek 
üçüncü ili durumunda. Diğer yandan ülkemizde üretilen muz, limon, yeni dünya, 
yafa portakal, king mandalina gibi ürünlerin yarısından fazlası Mersin'de üretiliyor. Çilek, soya, keçi boynuzu, sivri biber, 
iç mekan süs bitkileri gibi ürünlerin de 
yüzde 20sinden fazlasının üretimi kentimizde gerçekleştiriliyor. Mersin'in 2017 
yılında gerçekleştirmiş olduğu 1.5 milyar 
dolarlık ihracatın yüzde 70'lik bölümü tarım ve gıda ürünlerinden oluşuyor. Aynı 
dönemde gerçekleştirilen 1.3 milyar dolarlık ithalatın ise yüzde 61'i yine tarım ve 
gıda ürünlerini kapsıyor. Türkiye 2017 yılında 2.2 milyar dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı yaptı. Bunun dörtte birlik bölümünü gerçekleştiren kentimiz bu alanda 
Türkiye genelinde ilk sırada yer alıyor. 
Ayrıca, Mersin 2017 yılında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde 422 
milyon dolarlık ürün ihraç etti. Bakliyat 
ihracatında ise yine ülke genelinde ilk sırada yer aldık. Tüm bu göstergeler tarım 
ve gıdanın kent ekonomisine en önemli 
katkıyı sağlayan sektör olduğunu ortaya 
koyuyor” şeklinde konuştu. 
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Mersin Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ö. Abdullah Özdemir 


NARENCİYENİN BAŞKENTİ 

Abdullah Özdemir, “Tarım ve gıda sektörünü Mersin için 
böylesine önemli hale getiren ürün gruplarının başında narenciye yer alıyor. Kentimizin toplam ihracatının yüzde 20'lik bölümünü sadece narenciye ürünlerinden elde edilen gelir oluşturuyor. Ülkemiz 2017 yılında 4.8 milyon tonluk narenciye üretimi 
gerçekleştirdi. Bunun dörtte birlik bölümünü Mersin üretti. Ayrıca, ülkemizin geçen yıl ihraç ettiği 1.7 milyon tonluk narenciyenin yüzde 35'lik kısmını yine Mersin karşıladı. Mersin, bu 
ihracat hacmi ile ülkemizin en fazla narenciye ihraç eden kenti 
konumunda, Mersin Ticaret Borsası ise narenciyede 1.2 milyar 
TL'lik işlem hacmi ile Türkiye'de faaliyet gösteren 113 ticaret 
borsası arasında ilk sırada yer alıyor. Tüm bu olumlu gelişmelere 
karşın kent ve ülke olarak narenciye sektöründe çalmaya başlayan tehlike çanlarına kulaklarımızı kapatmamız gerekiyor. Çünkü biz sadece sofralık olarak tanımladığımız narenciye ürünlerinin ihracatında söz sahibiyiz. Oysa, narenciye ürünleri sofralık 
kullanımın yanında endüstriyel tip olarak adlandırılan çok çeşitli ürünlerin tüketimine de konu olmaktadır. Sofralık narenciye 
ticaretinde 13.5 milyar dolarlık bir hacim söz konusuyken, endüstriyel narenciye ürünlerinin ticaretinde de 8.5 milyar dolarlık 
önemli bir pazar bulunmaktadır. Maalesef bu pazardan aldığımız pay yüzde 0,5 bile değildir. Sofralık ürünlerin ihracatında 


sahip olduğumuz güçlü pozisyonu işleme sanayisine de taşıyacak 
yeni politikalar geliştirmediğimiz taktirde, önümüzdeki yıllarda 
uluslar arası piyasalarda söz sahibi olamayız. Bu bağlamda, narenciye işleme sanayimize yönelik yatırımların teşvik edilerek 
daha cazip hale getirilmesinin büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Narenciyenin ülkemizdeki başkenti olan Mersin'in ise bu 
tür yatırımlar için en cazip merkez olduğu kanaatindeyim” dedi. 
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DÜNYANIN SAYILI BAKLİYAT MERKEZLERİNDEN 

Tarım ve gıda sektörünü Mersin için önemli yapan bir diğer ürün 
grubunun ise bakliyat olduğuna dikkat çeken Özdemir, “Bakliyat 
ürünleri her ne kadar Mersin'de üretilmese de, Mersin bakliyat 
ürünlerinin merkezi durumuna gelmiştir. Çünkü ülkemizdeki bak- 


liyat ürünlerinin işlenmesine dayalı sanayinin yaklaşık yüzde 70'i 
Mersin'de kuruludur. Türkiye'de 2017 yılında ithal ve ihraç edilen 
bakliyatın toplamı 900 bin tondur. Bu rakamın çok önemli bir bölümü Mersin'den geçmekte ve Mersinli firmalar tarafından gerçekleştirilmektedir. Bakliyat, Borsamızın 6 milyar TL'lik işlem hacmi 


içerisinde en önemli paya sahip olan ürün 
grubudur. Toplam işlem hacmimizin yüzde 
40'lık bölümünü bakliyat ürünleri oluşturmaktadır. Narenciyede olduğu gibi bakliyattada 113 ticaret borsası arasında Borsamız 
ilk sırada yer almaktadır. Son dönemlerde 
bakliyata verilen önemin arttığını görmek 
hepimizi mutlu ediyor. Nohut, mercimek ve 
kuru fasulye için kilogram başına 10 kuruş 
olan fark ödemesi, 2015 yılında 20 kuruşa, 
2016'da 30 kuruşa ve son olarak 2018 yılı için 
50 kuruşa çıkarıldı. Ayrıca, nadasa bırakılan 
tarım arazilerini üretime kazandırmak amacıyla hayata geçirilen sözleşmeli üretim modelinin büyük önem taşıdığını düşünüyorum. 
Böylece çiftçiler, sertifikalı tohumlarla alım 
garantili üretim yapabilecekler. Bu modelin 
bakliyat üretiminin artırılarak arz açığının 
kapanmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Aynı amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak Mersin Ticaret Borsası olarak 
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kendi imkanlarımız ile kurmuş olduğumuz bakliyat tohumculuk 
şirketimiz bu alanda önemli çalışmalar yapmaktadır. Ülkemizde 
özel sektöre ait 12 tescilli bakliyat tohumunun 7 tanesi şirketimize 
aittir. Bu alanda Bakanlığımızdan beklentimiz, fark ödemelerinde 
olduğu gibi, sertifikalı tohum üretimi ve kullanımına verilen desteklerin arttırılmasıdır” ifadelerini kullandı. 


TARIM VE GIDADA POTANSİYELİMİZ YÜKSEK 

Abdullah Özdemir, 2023 yılında ülke olarak 150 milyar dolar 
tarımsal hasıla ve 40 milyar dolar tarımsal ihracat hedeflerinin 
olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi: “Mersin'in bu hedefin 
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neresinde olacağına ve bu pastadan ne kadar pay alacağına bugünden karar vermeliyiz. Bu bağlamda, tarım-gıda sektöründe 
üretim ve ihracat kapasitemizi artırmamız gerektiği kanısındayım. Zirai ürün deseninin endüstriyel talebe uygun olacak şekilde genişletilerek katma değeri yüksek gıda ürünlerine öncelik 
verilmesi faydalı olacaktır. Ayrıca, Yeni Konteyner Limanı ve 
Çukurova Havalimanı gibi projeler tamamlanarak sektörün lojistik imkanları genişletilmelidir. Mersin'in tarım ve gıda sektöründe daha da gelişmesi için hala önemli bir potansiyeli bulunmaktadır. Bu potansiyelin harekete geçirilmesi açısından gerekli 
adımların önümüzdeki dönemde atılacağına inanıyorum.” 


Pazmaksi 


“ 
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EKONOMİ alanında 2 milyon 300 binden 
fazla araştırmayı endeksleyen dünyanın en 
büyük bibliyografik veritabanı olan Ideas- 
Repec'in 30 ayrı kritere göre yaptığı ciddi 
ve prestijli Avrupa sıralaması açıklandı. 
Çağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi, devlet ve özel üniversiteler ayırt 
edilmeksizin yapılan değerlendirmede ilk 
yüzde yer alırken, Türkiye'den listeye giren üniversiteler sıralamasında ise 3. sırada yer aldı. 

Çağ Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Lütfi Baydoğan yaptığı açıklamada 
“Globalleşmeyle birlikte ortaya çıkan yeni 
dünya düzenindeki gelişmelerin Türkiye 
ekonomisine entegrasyonuyla birlikte, aileler ve öğrenciler, uluslararası standartlarda eğitim veren üniversiteleri tercih 
ediyorlar. Bu bağlamda gerek 

bölgenin, gerekse ülkenin 
ekonomik koşullarına göre 
bölümler açan üniversitemizde uluslararası nitelikte yetişen öğrencilerimiz, 
bölgemize ve ülkemize hizmet etmekteler ve böylelikle 
beyin göçünün önüne geçilmesine destek olunmaya çalışmaktayız. Ayrıca yaklaşık bin kişiyi istihdam ederek, bölge ve 
ülke ekonomisine ciddi lokomotif katkı 
sağlamaktayız. 500 bin metrekarelik dev 
kampüste doğal dokuyu ve yeşili koruyarak eğitim alanında ciddi yatırımlara 
devam ediyor olmamız, optimum düzeydeki teknolojik altyapımız, güvenli kampüs ortamımız, kaliteli eğitim anlayışımız 
ve uluslararası akademik kadromuz ile 
Avrupa'da ilk yüze girmenin gururunu yaşıyoruz “ dedi. 


GİVERE) 
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Ideas-Repec'in 30 ayrı kritere göre yaptığı ciddi ve prestijli Avrupa sıralaması açıklandı. 
Çağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, devlet ve özel üniversiteler ayırt 
edilmeksizin yapılan değerlendirmede ilk yüzde yer aldı... 


Çağ Üniversitesi 
Mütevelli Heyet Başkanı 
Lütfi Baydoğan 
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“Vatanda; Endüstrinin Gelişmesini Sağlamayı, 
Medeni Bir Millet Olmanın Temel Taşı Sayıyorum' 
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Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 
Nacarlı Köyü Mevkii P.K. 1 Akdeniz / MERSİN - Tel: 4-90 324 676 4242 Fax: 4-90 324 6764317 


www.mtosb.org.tr 


İddialı bir mekan 


Mersin'de restaurant ve hizmet sektörüne yeni bir soluk getirmek ve marka olabilmek 
için yola çıkan Çapa Restaurant, düzenlenen muhteşem törenle açıldı. 


MERSİN'de restaurant ve hizmet sektörüne yeni bir soluk ve 
yeni bir anlayış getirmek için 
yola çıkan Çapa Restaurant, görkemli bir açılışla hizmete girdi. 
Adnan Menderes Bulvarı Cep | 
Sineması karşısında hizmete giren Çapa Restaurant'ın açılışına 
AK Parti Milletvekili Hacı Özkan, AK Parti İlçe Başkanı Bekir 
Topçu ve Adana'nın önde gelen 
iş adamlarından Halim Şimşek 
de katıldı. Birçok davetlinin de 
hazır bulunduğu açılış töreninde bir konuşma yapan AK Parti 
Mersin Milletvekili Hacı Özkan, 
işletme sahibi Sami Bişkin'e ba- . 
şarı temennisinde bulunarak, 
“Hizmet ve gıda sektörü çok meşakatli ve çok hassas bir sektördür. Mersin'e yeni bir yüz, yeni 
bir model olacağına inandığım 
Çapa Restaurant'ın işletmecisi 
Sami Bişkin kardeşime ve çalışanlarına hayırlı uğurlu olmasını 
temenni ediyorum” dedi. 


Çapa Restaurant'ın açılışını AK Parti Milletvekili 
Hacı Özkan (ortada), AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı 
Bekir Topçu (sol başta) ve Adana'nın tanınmış iş adamlarından 
Halim Şimşek (sağ başta) yaptı. 


“AMACIMIZ MERSİN'DE MARKA OLMAK” 

Açılıştan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çapa Restaurant işletmecisi Sami Bişkin ise kendilerini bu özel günlerinde 
yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, “Amacımız bu sektörde bir marka haline gelebilmek ve yeni yüzümüz, yeni konseptimizle misafirlerimize hizmet vermek olacak. Bu sektörde 


2 RESTAYRANI 


yıllardır kazandığımız tecrübeyi, kaliteli hizmet anlayışı ve eşsiz 
lezzetlerimizle bütünleştirip Mersinlilerle buluşturmak niyetindeyiz. Tüm Mersinlileri mekanımıza davet ediyorum” şeklinde 
konuştu. 


SIFIR BİR'İN OYUNCULARI DA KATILDI 

İnternetin fenomen dizisi “Sıfır Bir” dizisinin oyuncuları da 
Çapa Restaurant'ın açılışında İşletmeci Sami Bişkin ve Selim 
Bişkin'i yalnız bırakmadı. Açılış törenine renk katan Sıfır Bir 
dizisi oyuncularına ilgi de yoğundu. Dizi oyuncuları açılışa katılan misafirlerle bol bol fotoğraf çektirirken, Sami Bişkin ve Selim Bişkin, kendilerini bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan 
dostlarına teşekkür etti. 
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Mersin Oto Galericiler Sitesi 
Göz Kamaştırıyor 


Alacaksan da Satacaksan da 
Tıkla! 
Www.mersinotocenter.com 


A'YA mersingalericilersitesi con Korukent Mah. 243 Cad. No:26 Toroslar / MERSİN 
Tel: 0324 223 43 43 / Gsm: 0532 433 05 02 


Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, MTOSB çatısı 
altında 171 firmada, toplam 16 bin kişinin istihdam 

edildiğini söyledi. 3. Organize Sanayi Bölgesi'nin tam 
doluluk oranına ulaşması ile birlikte 796 hektar fiziksel 

alana ulaşacağını belirten Tekli, “MTOSB yaklaşık 25 
bin kişinin istihdam edileceği bir bölge olacak” dedi. 


Karma OSB olan 
MTOSB'de ağırlıklı olarak 
çelik konstrüksiyon, gıda, 


1992 yılında hizmete başlayan Mersin Tarsus Organize O 
Sanayi Bölgesi'nin başlan- 


gıçta 380 hektar alanda plastik, makine, ahşap 

faaliyet gösterirken, 2010 : ç (mobilya), kimya, cam 
ğ : MERSİN » TARSUS e 

yılındaki genişleme son- sektörleri bulunuyor. 


rasında 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 658 hektar (a 
alanın altyapısının tamam- Se 
ladığını belirten MTOSB 
Başkanı Sabri Tekli, böylece 
bölgenin 195 parselde yer alan yatırımcının kullanımına hazır hale getirildi- 


ğini söyledi. 


14 ayrı sektörde faaliyet 
gösteren MTOSB'de şu 
an 171 firma var. Doluluk 
oranının yüzde 100 olduğu 
MTOSB 1. ve 2. bölgede toplam 

16 bin kişi istihdam ediliyor. 
Tekli, “2017 yılı içerisinde bölgelerimizdeki enerji tüketim oranı bir önceki 


> 


MY yöre 


Mersin Tarsus 
Organize Sanayi 
Bölgesi (MTOSB) 
Yönetim Kurulu 


Başkanı Sabri Tekli 


seneye oranla yüzde 30'a yakın arttı, bu 
verilerin de üretim verilerimiz ile doğru 
orantılı olduğunun farkındayız. Biz hangi 
şart ve koşulda olursa olsun yatırımdan, 
üretimden, ihracat yapmaktan ve istihdam oranlarımızı arttırmaktan vazgeçmedik. 2018 yılı içerisinde de kentimize yeni yatırım alanları kazandırmak için mücadele ediyoruz. 3. Organize Sanayi Bölgemiz 
ile beraber 756 hektar fiziksel alana ulaşacak Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgemiz, yaklaşık 20.000 — 25.000 kişinin istihdam edildiği bir bölge olacak. 700.000 m”ye yakın sanayi alanı 
oluşacak 3. Bölgede teknolojisi yüksek ürünler üreten ve istih- 


dama katkı sağlayacak firmaları tercih ederek tahsis yapılması 
hedeflenmektedir? dedi. 


500 MİLYON DOLARLIK İHRACAT 
“Bölgemizde yaklaşık olarak yılda 500 milyon dolar ihracat 
yapılmaktadır” diyen Başkan Tekli, “Ortadoğu ve Asya pazarı 
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Sabri Tekli 


öncelikli olmak kaydıyla dünyanın neredeyse her bölgesine ihracat yapılmaktadır. Ülkemizin ekonomik büyümesinin 
tek yolunun üretmek ve ihracat yapmaktan geçtiğinin farkında olan bir Organize Sanayi Bölgesi olarak katma değer 
yaratmak ve bu katma değeri dünya pazarlarına sunmak için gayret göstermekteyiz. Sanayicimizi yurtdışı fuarlarla buluşturarak ürettikleri ürünlere yönelik 
pazarlama ve tanıtım aktivitelerini gerçekleştirmek veya tedarikçi firmalar ile 
görüşmelerini sağlayıp üretim maliyetlerini düşürmeleri noktasında fayda sağlamaktayız” diye konuştu. 


“ÜRETEN VE EĞİTEN BİR OSB'YİZ” 

Başkan Tekli, “Tabi ki yatırımlarımızı 
sadece altyapı alanında değerlendirmiyoruz. İnsana yapılan yatırım bunların 
en önemlisi. “Üreten ve Eğiten” bir OSB 
olma hedefimizi bölgemiz sınırlarında 
bulunan Özel Şişecam Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi'nde sanayicilerimizin ihtiyacına yönelik, 5 farklı bölümde eğitim 
verdiğimiz öğrencilerimiz ile sürdürmekteyiz. Ülkesinin gelişimi için gayret eden, 
çalışmayı seven ve iyi eğitilmiş bireyler 
yetiştirmek için MTOSB Özel Şişecam 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 
verilen eğitime büyük özen gösteriyoruz. 
Öğrencilerimizin okulları bittiğinde işletmelerde sadece birer ara eleman olmasını değil, “Aranan Elemanlar” olması için 
çalışıyoruz. Sanayicilerimizin, öğrencilerimizin iyi bir eğitim alması hususunda 
verdiği destekte bizlere güç veriyor. Bu 
destekten aldığımız ilham ile bölgemizde sanayicilerimizin taleplerine yönelik 
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2 bin öğrenci kapasiteli teknik kolej kurulması yönünde müracaatta bulunduk. 
Teknik kolejin yanı sıra bölgemizde Mesleki Yüksekokul kurulmasına yönelik bir 
projemiz var. Sanayicilerimiz ile yapılan 
anket neticesinde Mesleki Yüksekokulda 
yetiştireceğimiz öğrencilerin hangi bölümlerde eğitim almasının, sanayimizin 
ve ülkemizin faydasına olacağını belirledik. Şuanda Mesleki Yüksekokul projesinin hayata geçirilmesine büyük önem 
veriyor ve bu konudaki çalışmalarımıza 
devam ediyoruz” dedi. 
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Hedefi istindam ve ihracat 


59 Mayıs 2003 tarihinde 19 genç girişimci tarafından kurulan Mersin Girişimci 
İşadamları Derneği günümüzde 200 üyesi ile ülke ekonomisine 
katkı sağlayan dev bir kuruluş haline geldi... 


2003 Mayıs'ta kurulan Mersin Girişimci İşadamları Derneği, günümüzde kente yön veren, projeleri 
ile Mersin'e ışık tutan bir yapıya 
kavuştu. Mevcut Başkan Mehmet 
Serkan İzol ve Yönetim Kurulu 
yaptıkları çalışmalarla Mersin'in 
girişimci ruhunu yansıtırken, ülke 
istihdamına, ihracatına direk katkı sağlayan üyeleri ile büyük bir 
aile halini aldı. 

5 Mayıs 2003 tarihinde 19 genç 
girişimcinin bir araya gelmesi ile 
kurulan Mersin Girişimci İşadamları Derneği, 15 Mayıs 2015 
tarihinde göreve gelen Mehmet 
Serkan İzol'un döneminde bambaşka bir ruha kavuştu. Mersin 
GİAD günümüzde 200'e yakın iş 
insanı üyesiyle Mersin'in en çok 


proje üreten derneği olmayı ba- | 


şardı. Türkiye genelinde 10 bin 
işadamı üyesi olan TÜGİK'in ve 
Güney ve Güneydoğu bölgesinde 11 iş adamı derneğinin birliginden oluşan ve binin üzerinde 
üyesi olan GİAF'ın Yönetim 
Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu üyesi oldu. 

Mersin GİAD Başkanı Mehmet Serkan İzol, “Mersin sadece bir sanayi ya da turizm kenti 
olarak değerlendirilemez. Mersin tarihiyle, doğasıyla, sanayisiyle, kültürel zenginlikleri ile 
Türkiye'nin önümüzdeki dönemde parlayan yıldızı olacaktır. 
Mersin GİAD olarak kentimizin 
gelişimine hız katmak için üzerimize düşen görevlerin farkındayız; yapacağımız projelerde de 
buna önem veriyoruz” dedi. 


“KENTİN CAZİBE MERKEZİYİZ” 

Üyelerin birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğinin altını 
çizen Başkan İzol, “Bugün Mersin GİAD, kentimizde bir cazibe 
merkezi halini aldı. Bu noktada kentine, ülkesine sahip çıkan, 


Mersin Girişimci 
İşadamları Derneği 
Başkanı (GİAD) 
Mehmet Serkan İzol 


takip etmeli” 


Son olarak genç girişimcilere 
tavsiyelerde bulunan Mersin GİAD 
Başkanı İzol, “Genç girişimcilerimiz 
teknolojiyi yakından takip etmeli. 
Ülkemizde yüksek teknoloji ürün 


ihracatı ne kadar gelişirse cari açıkta 
o kadar azalır. Bu anlamda ülkemizin 


genç beyinlere, yenilikçi ürünlere 
ihtiyacı var. Türkiye bu anlamda 


Endüstri 4.0'ı iyi analiz ederek buna 


göre çalışmalar yürütmeli. 


“Genç girişimciler 
teknolojiyi yakından 


PERS OLU 


istih- 


yarattığı 
dam ile sağladığı 
üretim ve ihracat 
ile ülke ekonomisine okatkıda 
bulunan bir üye 
yapısına sahibiz. Mersin GİAD'ın içerisinde bulunduğu yapının hem kentimize, hem de ülkemize fayda 
sağlaması için çalışıyoruz. Mersin bölgenin dünyaya 
açılan kapısıdır. Her geçen gün büyüyen Mersin sanayisi bunun en güzel göstergesidir” dedi. 


mersingi 


Mersin Girişimci İşadamları Derneği! 


“ÜLKEMİZE VE KENTİMİZE GÜVENİYORUZ” 

Başkan İzol, “Bizler genç girişimciler olarak hem 
ülkemize, hem de kentimize sonuna kadar güveniyoruz. Mersin GİAD olarak geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2018'de de yatırımdan, üretimden, istihdam 


sağlamaktan vazgeçmeyeceğiz. Ülkemizin üretiminin artması, 
ihracat rakamlarımızın üst sevilerde seyretmesi için istihdam 
oranlarına yapabileceğimiz katkıları düşünerek çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz? dedi. 
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Endüstriyel atık yönetiminde lider 


Coşkun Doğmuş tarafından 2010 yılında Mersin'de kurulan 
CRD Lojistik endüstriyel atık yönetimi konusunda hizmet veriyor... 
İnşaası, Atık Nakliyesi ve depolanması, Çevre Danışmanlığı, Harfiyat, Kazı, Madencilik gibi birçok alanda faaliyet gösteren CRD Lojistik lider kuruluş olarak Mersin ve bölge- 


ÇEVRESEL alanda yapmış olduğu yatırımlar ve faaliyetler ile çalıştığı bölgelerde oluşturduğu istihdam gücüyle ülke 
ekonomisine katkıda bulunan CRD Lojistik, yapmış ol- 
de hizmetlerini sürdürüyor. 
CRD Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun 
e © Doğmuş, “Vizyonumuz ve misyonumuz çerçevesinde 


duğu hizmetleri en kısa zamanda en kaliteli şekilde bitirmeyi amaçlayan bir politika izliyor. Ayrıca kazı, hafriyat konusunda da faaliyette bulunan firma, madencilik 
alanında da yeni yatırımlar planlıyor. Çevresel alanda CRD Lojistik olarak sektörde bölgemizin güçlü ve güvenilir firması olarak yolumuza emin adımlarla devam 
. ediyoruz. Özellikle endüstriyel atık yönetiminde çevrev mizi ve ülkemizi olumlu yönde etkileyecek işler yapıyoruz. Bilgi, beceri ve tecrübemizden kaynaklı olarak 


ve faaliyet gösteren diğer alanlarda bilgi, beceri, teknik 
yaptığımız işler doğrultusunda istihdamın ve ülkemizin 


ve kaliteli hizmeti ile yurtiçinde ve yurtdışında firmanın 


marka değerini artırma yolunda emin adımlarla ilerleyen CRD Lojistik, ilkeli, prensipli ve disiplinli çalışma 

ile insanlığa ve doğaya hizmet ederek ulusal ve global 

alanda sektöründe öncü olmaktan ödün vermiyor. kalkınmasına bir nebzede olsa destek oluyoruz” diye 
Endüstiriyel Atık Yönetimi, Atık Depolama Alanı 


gmu$ 
konuşuyor. 
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SABAH LOKANTASI 


Mersin ekonomisine ve 


istindamına doğan güneş 


İlk kurulduğunda küçük esnaf lokantası idi. Bugün 200'ün üzerinde çalışanı, 
menüsündeki 283 çeşit yemeği ve yedi şubesiyle Mersin'in ve bölgemizin ekonomisine 
büyük katkı sağlayan bir işletmeye dönüştü... 


SABAH Lokantaları'nın işletmecisi Adnan Gündoğdu, “Avrupa ve 
Türkiye'nin değişimine ayak uydurarak çağın gerektirdiği hijyenik, 
uluslararası düzeyde mutfak ve geniş kadrosu ile önceliği olan misafirlerine 7 gün 24 saat en yüksek kalitede hizmet sunmak, en üst düzeyde müşteri memnuniyeti oluşturmak, güven ve dostluğu kazanmayı 
başarmak, kaliteli standartları ve etik değerler doğrultusunda hizmet | 
anlayışından ödün vermemek için sektördeki varlığımızı sürdürüyoruz” 
şeklinde konuştu. 


“BİZ DE ÜLKEMİZE AYAK UYDURDUK” 

Gündoğdu, “Amacımız örnek gösterilen bir marka bilinci yaratmak, 
sunduğumuz hizmetlerle sektörümüzde öncü olmak ve farklılık yaratmak, ürün ve hizmet kalitemizi her an yükseltme çabasında olmak” 
dedi. Sektörde yaratıcı, yenilikçi ve dinamizm için sürekli ve kalıcı kılmak temel hedefler oluşturduklarını dile getiren Gündoğdu, Mersin'e 
geliş hikayesini ve kendi kulvarlarında yarattıkları marka değerinden 
şöyle söz etti: 

“1979 yılında, meşhur güneydoğu göçü ile Mersin'e kamyon kasasın- 
da geldim. Bu günlere seyyar satıcılık, hamallık, simit satıcılığı ve limanda yük indirerek geldim. En son 1986'da iki ortak Sabah Lokantası'nı 
kurduk. İstiklal Caddesi'ne güneş gibi doğduk. Sloganımız da logomuz 
da buydu. Ülkemiz açısından istiklal de güneş de çok önemlidir. Sabah 
Lokantası'nı ilk kurduğumuzda çok küçük bir esnaf lokantasıydı. 40- 
50 kişilik bir yerdi. Biz bu işe 10 kişiyle başladık. Şimdi baktığınızda 
yüzlerce çalışanı olan, 24 saat hizmet veren, haftanın her günü 7 ila 10 
bin kişiyi ağırlayan bir mutfak oluşturduk. Bunu oluştururken ülkemize 
ayak uydurduk. Türkiye son 15-20 yılda çok büyük bir atılımla büyüdü. 
Bu herkes tarafından kabul gören bir şey. Biz de onunla birlikte hem 
büyüdük hem de modern çağa uyacak şekilde, hızla gerek mutfağımızı, 


salonlarımızı, gerekse de altyapımızı Avrupa standartlarının da üstün- '“ Sektö re ve topluma 
de bir değişimle yeniledik. Bunu iddia ediyorum. Burada şu anda bizim uz” 
kazandırıyor 


sunduğumuz hizmet, Avrupa standartlarının çok çok üstündedir.” 
"RESTORANLAR İSRAFI TETİKLİYOR” Mersin'de Yl giz isalmiz NaniE 
Hızla şubeleşmenin dezavantajı olabileceğine dikkat çeken Gün- 200'ün e VER 
doğdu, “Bu sektör çok büyüdü. Haddinden fazla açılım oldu. Altını tabir ko bi O kardeşlerimizi a 
çizerek söylüyorum: Restoranlar israfı tetikleyen bir yapıya sahip. İş El eğitimden geçiriyoruz. Sosyal, 


yapılmadığı zaman, müşteri gelmediği zaman israf artıyor. Et, sebze, misafire yaklaşım gibi konularda a 
un, ekmek, elektrik, gazda israf çok arttı. Herkes tabii ki ekmeğinin Böylelikle hem sektöre hem de ii ecliehalia altın bilezik 
peşinde. Bir ekmek kapısı açmayı herkes ister. Ancak bunun bir kriteri insanlar burada meslek sahibi o e ları da hatırı sayılır 
olmalıdır. Ben açtım, oldu bitti başkası gelmesin demiyorum fakat çok takıyorlar. Bu arkadaşlarımızın maa$ 


birimi . R i kça önemli. 
yakın sektörler olduğu zaman birbirinin kuvvetinden alıyorsun ve sek- seviyededir. Bu da yi 


törün zamanla çöküşüne neden olabiliyor” şeklinde konuştu. 
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TANTUNİ: 


Mersin'den dünyaya 
yayılan eşsiz İezzet 


Kentin eşsiz sahili, Akdeniz'in mavi suları ve Mersin'in benzersiz lezzeti tantuniyi bir 


arada yaşamak isteyenlerin yeni adresi Göksel Tantuni Sahil Şubesi oldu... 


1977 yılında kurulan ve Mersin'de tantuni denilince ilk akla gelen Göksel Tantuni, Sahil Şubesi ile Akdeniz'i, Mersin'in 
eşsiz lezzeti olan tantuni ile buluşturuyor. 
Sahil Şube İşletmecisi Aydın Oğuz, lezzet 
açısından bir Mersin geleneği olan tantuniyi, farklı konsept ve kaliteli hizmet anlayışı ile müşterileri ile buluşturduklarını 
belirterek, tantuninin lezzet sırları ile ilgili tüyolar verdi. 

Mersin'den çıkarak ismini Türkiye'ye 
oradan da tüm dünyaya duyuran tantuninin Mersin ile özdeşleştiğini söyleyen 
Oğuz, “Bir zamanlar Mersin'de sadece 
seyyar arabalarda satılan tantuninin ünü 
şehrin sınırlarını çoktan aştı. Yapılışı ve 
görüntüsü itibarıyla sacda hazırlanan çoban kavurmaya benzese de lezzeti bambaşkadır. Nasıl ki Adana'nın kebabı, 
Bursa'nın İskender kebabı, Edirne'nin 
ciğeri varsa, Mersin'in de tantunisi var. 
İnce kıyılmış dana etinin biraz su ilave 
edilerek geniş tavalarda kavrulmasıyla 
ortaya çıkan yöresel bir tattır” dedi. 


“İŞİN SIRRINI BİLMEK GEREKİYOR” 

Tantuninin yapılışının çok basit görünse de lezzet kıvamını tutturmak için 
işin ustalarına büyük iş düştüğünü belirten Oğuz, “İşin sırrını bilmek gerekiyor. Tam kıvamında yapılmış lezzetli 
bir tantuni için herkesi Göksel Tantuni 
Sahil Şubesi'ne bekliyoruz. Uzman kadromuz, kaliteli hizmet anlayışımız, hijyenik ortamımız ve konsept mağazamızla 
Mersin'de bir marka haline geldik. Misafirlerini Mersin'de ağırlayan vatandaşlarımız Göksel Tantuni Sahil Şubesi'nde 
hem Mersin sahilinin eşsiz güzelliğini, 
hem Akdeniz'in mavi sularını hem de 
kentimizin benzersiz lezzetini bir arada 
bulma imkana sahip oluyor” şeklinde konuştu. 


h 


— 


Aydın Oğuz 


2: e m çiş 
.. e 
Göksel Tantuni 
büyüyor 

Göksel Tantuni ile ilgili bilgiler 
veren Aydın Oğuz, “40 yılı aşkın 
köklü bir geçmişe sahip olan 
firmamız, Türkiye'nin dört bir 
yanından Mersin ve Adana'ya 
gelen ziyaretçilerin yanı sıra ünlü 
sanatçıların da favori tadı olmayı 
başardı. İki yıl içerisinde Mersin'de 
sekiz, Adana'da üç, İstanbul ve 
Kayseri'de birer olmak üzere 
toplamda 13 şubeye ulaşan Göksel 
Tantuni çok yakında İstanbul, 
İzmir, Antalya ve Ankara'ya yeni 
şubeler açarak gerçek tantuni 
tadını yaymaya kaldığı yerden emin 
adımlarla devam edecek. Yılsonuna 
kadar minimum 20 şubeye 
ulaşması beklenen Göksel Tantuni, 
önümüzdeki yıllarda şube sayısını 
daha da arttırmayı planlıyor.” 


35 


Dünyaya açılan kapı 


Mersin Serbest Bölgesi Genel Müdürü Edvar Mum, bölgeden 2018 yılının 
ilk 2 ayında 518 milyon dolar tutarında ticaret hacmi gerçekleştirildiğini söyledi. 
Mum, böylece 2017 yılının aynı döneminde gerçekleştirilen 489 milyon dolar işlem 
hacmine göre yüzde 6 artış gerçekleştiğini hatırlattı. 


MESBAŞ-Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. Ge- Oo yet gösterdiğini kaydeden Mum, “2017 yılı Şubat sonu itibarıyla 
nel Müdürü Edvar Mum, bölgenin gerek bulunduğu ilin eko- 7.856 kişi istihdam edilirken 2018 yılı aynı döneminde 11 artışla 
nomik potansiyeli gerekse konumu gereği ülke içine ve Avrupa 8 bin 706 kişi istihdam edilmiştir. 

ülkelerine, diğer yönlerde Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetleri'ne Bölge, doğrudan istihdam olarak 8.706 kişiye, dolaylı istihdam 
sevkiyatlarda süreklilik sağlayan hizmet yapısına sahip olduğu- ile yaklaşık 9.500 kişiye sağladığı çalışma imkânları sayesinde genu söyledi. Bölgenin 60 km uzaklıkta bulunan Adana Şakirpaşa rek Mersin ili ve gerekse ülkemiz için önemli bir istihdam mer- 
Havalimanı vasıtasıyla tüm dünyaya havayolu ile bağlandığını Oo kezi konumunda olma özelliğini devam ettirmektedir. Mersin 
belirten Mum, yakında hizmete girmesi beklenen Uluslararası Serbest Bölgesi'nden 112 değişik ülke ile 682 değişik malın ti- 
Çukurova Havalimanı'nın tamamlanmasından sonra ulaşımın careti yapılmaktadır. Bu rakamlar, Mersin Serbest Bölgesi'nin 
çok daha kolaylaşacağını vurguladı. Mersin Serbest Bölgesi'nde dünya ülkeleri ile ticaretinde çok yönlü etkinliğini göstermek- 
2018 yılının ilk 2 ayında 518 milyon dolar ticaret hacmi gerçek- tedir” dedi. 

leştirildiğini kaydeden Mum, 2017 yılının aynı döneminde gerçekleştirilen 489 milyon dolar işlem hacmine göre yüzde 6 artış EKVADOR'A BİLE İHRACAT YAPILIYOR 


gerçekleştiğini hatırlattı. 2017 yılı şubat sonu itibarıyla Mersin Bölgeden en fazla ticaretin yapıldığı ülkeler arasında ABD, 
Serbest Bölgesi'nde 461 ruhsatlı firma faaliyet gösterirken, 2018 İran ve Irak'ın yanı sıra Ekvador gibi küçük ülkelerin de bulun- 
yılı aynı döneminde yüzde 2 artışla 471 ruhsatlı firmanın faali- duğunu belirten Mum, sözlerini şöyle sürdürdü: 


e ği EM TEME 
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Genel Müdürü Edvar Mum 
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“Geçtiğimiz dönem yapılan çalışmalar sonrasında 24.02.2017 
tarih 29989 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SERBEST 
BÖLGELER KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN 
HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YA- 
PILMASINA DAİR KANUN kapsamında, 3218 sayılı Serbest 
Bölgeler Kanunu'nda yapılan düzenlemeler, serbest bölge faaliyetlerinin geliştirilmesi açısından olumlu katkılar yapacaktır. 
Bu düzenlemeler içerisinde Mersin Serbest Bölgesi'nin coğrafi 
konumu, sahip olduğu kriterler ve lojistik önemi dikkate alınarak en önemli görülen ve Mersin Serbest Bölgesi'nin gelişimine destek sağlayacak husus 2004 yılından sonra verilen ruhsatlarda sadece “üretim” faaliyeti yapan firmaların kazançları 
gelir veya kurumlar vergisinden istisna iken, 3218 sayılı Serbest 
Bölgeler Kanunu'nun ; “Geçici 3. Madde” de yapılan düzenleme kapsamında; serbest bölgelerde, bakım, onarım, montaj, 
demontaj, elleçleme, ayrıştırma, ambalajlama, etiketleme, test 
etme, depolama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan ve hizmetin tamamını Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, 
kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunanlara veren hizmet işletmelerinin, söz konusu hizmetlere konu malların serbest bölgelerden Türkiye'ye herhangi bir şekilde girişi olmaksızın yabancı 
bir ülkeye gönderilmesi şartıyla bu hizmetlerden elde ettikleri 
kazançları da gelir veya kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştur. Bu düzenleme ile başta Mersin Serbest Bölgesi olmak 
üzere, özellikle lojistik destekleri uygun olan serbest bölgelerde 
yurtdışına yönelik olarak Kanun metninde yer alan faaliyetlerin 
yapılması, ülkemize döviz kazandırılması yönüyle önemli destekler sağlayacaktır.” 


YATIRIM TURARI 240 MİLYON DOLAR 

Yap-İşlet-Devret sistemine göre yatırımcı firmalar tarafından 
yapılan yatırım tutarının 240 milyon dolara ulaştığını söyleyen 
Mum, “Bölgede yaratılan 8.706 kişilik doğrudan istihdam sebebiyle, yaklaşık 30.000 kişi için ekonomik geçim imkânı sağlanmaktadır. Devletin bir kişiye istihdam imkânı sağlaması için 
harcaması gereken mali tutarlar göz önünde bulundurularak, 
8.706 kişiye sağlanan doğrudan istihdam için yaratılan yatırım 
değeri; 696 milyon dolara ulaşmıştır. Düzenlenen ruhsatlar, açık 
alan kiraları, üretim ve ticari işlemlere ait mal giriş/çıkışlarından 


tahsil edilen paylar, İşletici Şirket ve banka gelirlerinden alınan 
paylardan Serbest Bölgeler Özel Hesabı için önemli seviyede 
nakdi gelirler sağlanmaktadır. Serbest Bölge rıhtımlarına gelen/ 
giden gemilere verilen hizmetler, denizyolundan konteyner ile 
serbest bölgeye gelen/giden malların Mersin Liman sahasında 
işlem görmesi sebebiyle Mersin Limanına ilâve gelirler sağlanmaktadır. Yıllık olarak yaklaşık 3 milyar $ mal alım-satımından 
dolayı bankalardan yapılan döviz transferleri sebebiyle bankalara gelir sağlanmaktadır” diye konuştu. 


YENİ PROJELER 

Yeni projeler hakkında da bilgi veren Mum, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

“Bundan sonraki süreç içerisinde Mersin Serbest Bölgesi'nin 
gelişiminin, ticaretin, üretimin ve istihdamın artırılması ile ekonomiye doğrudan ve dolaylı katkılarının devam ettirilmesini teminen; sektörel kuruluşlarla efektif koordinasyon sağlanması, 
mevcut kapalı alanların tam kapasite ile kullanımının sağlanması, lojistik hizmetlerin geliştirilmesi, yatırım alanlarının tamamının tahsis edilmiş olması sebebiyle, serbest bölgenin doğusundaki 334 dönümlük alanın serbest bölgenin sınırları içerisine 
alınması ve teknoloji ile istihdam yaratacak sektörlere yatırım 
imkânı verilmesi, 

için çalışmalara devam edilecektir. Mersin Serbest 
Bölgesinin mevcut I., TI. ve TI. Kısımın tamamının 
yatırımcılara tahsis edilmiş olması sebebiyle yeni yatırım alanları oluşturulması çalışmaları uzun bir süreden bu yana yapılmaktadır. Genişletilecek alanın 
mevcut serbest bölge arazisine sınır komşusu durumunda olması zorunluluğu dikkate alınarak bu kap- 
i samda yegâne alan olarak Mersin Serbest Bölgesi'nin 
doğusunda bulunan 334 dönümlük alan bulunmaktadır. Bu alan üzerinde değişik kuruluşların proje 
uygulama taleplerinin bulunmasına rağmen yapmış 
olduğumuz talepler ve Mersin Serbest Bölgesi'nin il 
ekonomisine katkıları dikkate alınarak Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından 1/100.000 ve 
1/5.000 ölçekli plan üzerinde bu alanın Mersin Ser- 
i best Bölgesi genişleme alanı olarak işlenmesi kabul 
edilmiştir. Yeni yapılacak yatırımlar sonrası yaklaşık 
olarak 2.000 kişiye ilâve istihdam ve 1 milyar dolar 
ilâve ticaret hacmi sağlanması söz konusu olacaktır.” 
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MERSİN 


Mersin'in 'Çalışkan' yüzü 


1975 yılından bu yana birçok alanda faaliyetlerini sürdüren Çaaş Group, geçmişten 
bugüne “Mersin'in ve Türkiye'nin Çalışkan Yüzü? olmayı sürdürdü. Çaaş Group Onursal 
Başkanı Hüseyin Çalışkan, akaryakıt dağıtım şirketi kurmayı planladıklarını belirtiyor... 


İŞADAMI Hüseyin Çalışkan önderliğinde temelleri 1975 yılında 
Gaziantep'te atılan Çaaş Group, akaryakıt, gıda, lojistik, turizm, 
ihracat, ithalat, sigorta gibi birçok iş kolunda faaliyet gösteriyor. 
Mersin'in olduğu kadar bölge ve Türkiye ekonomisine de önemli ölçüde katma değer katarak, bine yakın çalışanıyla istihdama 
da katkı sağlayan firmanın kaptan koltuğunda 2005 yılından bu 
yana Murat çalışkan var. Grubun onursal başkanlığını ise Hüseyin Çalışkan yürütüyor. 

Hüseyin Çalışkan Mersinlilerin yakından tanıdığı bir isim. 
Mersin'de çeşitli iş dünyası kuruluşlarının yönetiminde de 
yer alan Çalışkan, Mersin İdmanyurdu'nun en zor günlerinde başkanlık yaparak, kulübün başarısı için çaba göstermişti. 
Çaaş Group bünyesindeki firmalarla ilgili bilgi veren Çalışkan, 
grup olarak hükümetin çizdiği ekonomi istikrar paketlerine 
önem verdiklerini ve bu doğrultuda destek sunma gayretinde 
olduklarını aktardı. Çalışkan, Türkiye'nin büyümesinden, istikrarından yana olduklarını dile getirerek vizyonlarını, “Başarılarımızı gelecek nesillere taşıyarak, oluşturduğumuz kurum kültürü 
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Çaaş Group Onursal Başkanı 
Hüseyin Çalışkan 


ile, içinde bulunduğumuz sektörlerde ilklerin içinde anılacak ve 
önümüzdeki yıllar içinde ülke genelinde en başarılı firmaların 
içinde yer almak” şeklinde açıkladı. 


FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR GENİŞ 

Çalışkan, “Faaliyette bulunduğumuz tüm sektörlerde tüm 
yasal şartlara uymak, müşterilerimizin beklentilerine en uygun 
çözümler üreterek memnuniyetlerini en üst seviyede tutmak, 
taahhüdümüz altında olan projeleri zamanında ve standartlara 
uygun tamamlamak, tedarikçiler ve taşeronları kalite sisteminin 
bütünü içersinde değerlendirip hep birlikte sürekli iyileştirmeyi 
amaçlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, 
iş güvenliği konusunu birinci dereceden önemli kılmak ve geliştirmek, projelerimizde mümkün olduğu ölçüde çevreye saygılı 
olmak şirketimizin misyonu ve kalite politikasıdır” dedi. Akaryakıt, gıda, lojistik, turizm, ihracat, ithalat, sigorta gibi birçok iş 
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kolunda faaliyet gösterdiklerini hatırlatan Çalışkan, sürekli yeni 
projelerle yeni hedeflere yöneldiklerinin altını çizdi. 


“DAĞITIM ŞİRKETİ KURACAĞIZ” 

2003 yılında grubun bünyesine katılan akaryakıt istasyonu ile 
perakende sektörüne girdiklerini söyleyen Çalışkan, şöyle devam etti: 

“Günün şartları ve dinamik çalışma konseptimiz ile toptan 
akaryakıt sektöründe dönen sermayemizi kalıcı bir yatırım olan 
perakende akaryakıt sektörüne aktarmayı başardık. RAN - PET 
akaryakıt istasyonlarının bugün 28 adet istasyonu bulunuyor. Bu 
istasyonlarının 18'i Mersin'de bulunuyor. Türkiye'nin akaryakıt sektöründeki en büyük perakende ağına sahip ve akaryakıt 
istasyonları içerisinde başka sektörlerle hizmet ağını geliştiren 
firmamız, bu konuda sürekli istihdam yaratarak sektör de lider 
konumdadır. 50 adet istasyona ulaştığımızda dağıtım şirketi kurmayı planlıyoruz.” 


“LİMANDA EN BÜYÜK BAĞ KONUMUNDAYIZ” 

2005 yılında akaryakıt taşıması için kurulan RAN - NAK 
Nakliyat'ı canlandırarak kendi içlerinde lojistik çözümlere ulaştıklarını belirten Çalışkan, “2008 yılında RAN - NAK lojistik bir 
firma haline gelerek konteyner taşımacılığı, akaryakıt taşımacılığı, LPG taşımacılığı ve 34.000 m2 üzerine kurulu olan 5 tür 
liman işletme makinesi ile hizmet veren bir konteyner santrali 
işletmektedir. RAN - NAK bugün Mersin'de lojistik sektöründe 
ilk 3 firma arasındadır. 


5 YILDIZLI TURİZM ALANI PROJESİ 

2009 yılında Mersin Ayaş beldesinde bulunan 17 bin metrekare üzerinde yarı inşası tamamlanmış durumda bulunan turizm 
alanını bünyelerine kattıklarını belirten Çalışkan, şunları söylüyor: 

“Bu alan için hala proje çalışmalarımız devam etmektedir. En 
kısa sürede Mersin iline layık, en güzel ve en büyük ve 5 yıldızlı turizm alanını hizmete açmayı planlıyoruz. 2010 Aralık ayında Mersin Kızkalesi Beldesinde bulunan Barbarossa Club & 
HOTEL'i bünyemize kattık ve bu yatırım ile turizm sektöründe istihdamcı ve kalıcı olduğumuzu gösterdik. Barbarossa Club 
Hotel 5 ay içerisinde tepeden tırnağa yenilenerek 2011 Mayıs 
ayında hizmet vermeye başladı. 4 yıldızlı Barbarossa Club Hotel 


10 bin metrekare alan 106 oda 248 yataklı odalarıyla kış ve yaz 
turizmi için birçok sosyal tesis ile faaliyet göstermektedir.” 

Mersin Çamlıyayla ilçesinde 15.000 metrekare üzerine kurulu 
Berrak Su firması ile su sektörüne adım atan grup şu an yıllık 2 
milyon damacana üretimi ve 4 milyon 800 bin adet pet şişe üretim kapasitesine sahip. En kısa zamanda Marmara Bölgesi'nde 
ikinci bir pınar alıp ulusal bir firma olmayı hedeflediklerini belirten Çalışkan, yeni yatırımlarla üretim kapasitesini 2 katına çıkaracaklarını söylüyor. 

Dünyaca ünlü fast food zinciri Subway'ı akaryakıt istasyonlarında tüketicilerle buluşturan grubun Adana ilinde Tamek, Berrak Su ve 8 adet markanın dağıtımını yapan Tampa İçecek Dağıtım isminde bir başka şirketi daha var. 
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Mersin'e şifa oldu... 


Mersin İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, Mersin Şehir Hastanesi'nin eğitim 
araştırma hastanesi statüne alınması için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yaptıklarını 
söyledi. Bahçacı, Mersin'in sağlık turizminden ciddi pay alabileceğini vurguladı... 


MERSİN İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, sağlık hizmetleri sunumunda yenilikçi, saygın, güvenilir ve uluslararası standartları 
yakalamış bir kurum olan Mersin 
Şehir Hastanesi'nin bir yılının her 
açıdan dolu dolu geçtiğini kaydederek, “Bir yıllık süre içerisinde yaklaşık 2 milyon vatandaşımıza sağlık 
hizmeti verdik. 80 bin civarında kişi 
yatarak tedavi gördü. 65 bin kişinin 
ameliyatı gerçekleşti” dedi. 

Mersin Şehir Hastanesi'nin son 1 yılını değerlendiren Mersin 
İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, “Bildiğiniz gibi Bakanlığımız 2003 yılından itibaren ülke genelinde sağlıkta dönüşüm 
programını uygulamaya koydu. Uygulanan programda temel 
amaç, vatandaşların ve çalışanların memnuniyetini ön planda 
tutan, erişilebilir ve sürdürülebilir sağlık hizmetini halkımıza 


MERSİN ŞEHİR HASTANESİ 
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sunmaktı. Bu amaçlara ulaşmak için 
geçtiğimiz 15 yıllık süre içerisinde bakanlığımız tarafından birçok reform 
yapıldı. Bu reformların sonuncusu şehir 
hastaneleri. Mersin Şehir Hastanesi bu 
bir yılı her açıdan dolu dolu geçirdi. Bir 
yıllık süre içerisinde yaklaşık 2 milyon 
vatandaşımıza sağlık hizmeti verdik. 80 
bin civarında kişi yatarak tedavi gördü. 65 bin kişinin ameliyatı gerçekleşti. 
Hastanemizin yatak doluluk oranı ortalama yüzde 95'ler civarında. Bazı bölümlerde bu oran yüzde 
98'lerde” dedi. 


HER TÜRLÜ DONANIMA SAHİP 

Hastanede, tüm tetkik sonuçlarının bilgisayar ortamında görüntülenerek arşivlenebildiği PACS sistemi bulunduğunu söyleyen Bahçacı, “Hastanemizde, yeterli bilgi ve tecrübeye sahip 40 


e 


40 


ayrı uzmanlık alanında, 357 uzman hekim görev yapmaktadır. 
Sağlık bakım hizmetlerinde görevli personelimiz kendi alanlarında sürekli olarak eğitime tabi tutulmakta ve güncel bilgilere 
ile kendilerini yenilemektedirler. Mersin Şehir Hastanesinde temel uzmanlık alanlarının yanı sıra yetişkin ve çocuk onkolojisi, 
hiperbarik oksijen tedavisi, tam donanımlı yanık ünitesi, gastroenteroloji, ramotoloji gibi bir çok yan dalda da donanımlı ve 
yetkin personeli ile hizmet vermektedir” diye konuştu. 


SAĞLIK TURİZMİ İÇİN POTANSİYEL YÜKSEK 

Mersin Şehir Hastanesi'nin Kamu Özel Ortaklığı modeli uygulamasının ilk örneği olduğunu hatırlatan Bahçacı, şöyle devam etti: 

“Önümüzdeki dönemde hastanemizin eğitim araştırma hastanesi statüne alınması için Bakanlığımıza başvurumuzu yaptık. 
Kısa bir süre içerisinde bu hastane aynı zamanda bir eğitim kurumu olarak da hizmet verecek. Sağlık turizmi son dönemde Bakanlığımızın gündeminde önemli bir yer teşkil ediyor. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde sağlık turizminin Türkiye'nin en önemli 
ihracat kalemlerinden biri olması bekleniyor. Bugün dünyada 
sağlık turizmi pastası yıllık 150 milyar dolara ulaşmış durumda. 
Ülkemizin bu pastadan aldığı pay ise 1.5-2 milyar dolar civarında. Potansiyelimize baktığımızda ise bu rakamlar çok küçük. 
Bakanlığımızın bu alandaki mevzuat çalışmaları tamamlanmak 
üzere. Ülkemizin 2023 yılında sağlık turizminden beklentisi 25- 
30 milyar dolar. Biz de Mersin Şehir Hastanesini sağlık turizmine hazırlamak ve potansiyelini kullanmak istiyoruz. Hastanemi- 


Mersin İl Sağlık Müdürü 
Dr. Sinan Bahçacı 


zin ve şehrimizin tanıtımı için 5-8 Nisan 2018 tarihinde Antalya” 
da yapılacak olan HESTOREX fuarına katılarak stant açacağız. 
Tabi sağlık turizmi bizim tek başımıza yürüteceğimiz bir iş degil. Mevzuat çalışmaları tamamlandıktan sonra Bu alanda yetkin 
firmalar ile iş ortaklıkları kuracağız. Sağlık turizminde sadece 
hastanemiz değil tüm Mersin kazanacak. Yapımı devam eden 
Uluslararası Çukurova Havalimanı tamamlandığında Mersin, 1 
ila 4 saatlik bir uçuş mesafesinde 1.5 milyar insanın ulaşabileceği 
bir yer olacak.” 


41 


MERSİN 


'Ar-Ge ile güçlendik' 


2008 yılında Mersin Tarsus Organize sanayi Bölgesi'nde 60 bin metrekare alan 
üzerine kurulan Yılbor Boru Plastik, TÜRKAK'tan akredite olan laboratuarında 
yapılan Ar-Ge çalışmaları sayesinde 150 kişinin istihdam edildiği, 19 ülkeye 
ihracat yapan önemli bir marka haline geldi. 


YILBOR Boru Plastik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Yıldırım, “Yılbor Boru Plastik 2008 yılında Mersin Tarsus 
Organize Sanayi Bölgesi'nde 60 bin metrekare alan üzerine kuruldu. Yurt içinde ve yurtdışında, alt yapı ve üst yapı işlerinde 
kullanılmak üzere plastik boru ve ek parça üretimi yapmaktayız. 
Başlıca ürün gruplarımız polietilen borular, PVC temiz su boruları, PVC atık su boru ve ek parçaları, PPRC sıhhi tesisat boru ve 
ek parçaları, yağmurlama boru ve ek parçalarıdır” dedi. 


15 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR 

Hasan Yıldırım, “Yılbor olarak yurtiçine kamu kurumlarına 
ve özel firmalara ürün tedariki yapmaktayız. Firmamızın üretim, 
yönetim, markalaşma, yurtdışı pazarda temsil oranı gibi konularda sağlamış olduğu üstün başarılara sayesinde, ihracat yaptığımız ülke sayısı 15 e yükselmiştir. Firmamız mevcut durumda 
Irak, İran, Azerbaycan, Nijerya, Libya, Gürcistan, Makedonya 
ve Kıbrıs'ta 15 bayiye sahip. Yurtdışı pazar payını artırmak amacıyla Rusya, Angola, Etiyopya, Fas ve Katar'da 5 yeni bayi açılacak. Yurtiçinde plastik boru ve ek parça üretiminde firmamızın 


hedefi, kısa vadede tercih edilen ve aranan ilk üç firmadan biri 
olma yolunda ilerlemektedir” dedi. 


150 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR 

Yıldırım, 10 yıl içerisinde TÜRKAK'dan akredite olan laboratuarda yapılan Ar-Ge çalışmaları sayesinde Yılbor Boru 
Plastik'in büyüyen bir marka haline geldiğinin altını çizerek, “Büyümemizi ve kendi alanında ivmeli yükselişini TÜRKAK'dan 
akredite olan laboratuarımızda yapılan Ar-Ge çalışmalarına ve 
sektörde başarıyı sürdürülebilir kılma yolunun nitelikli insan kaynağından geçtiğini bilen firmamız mevcut durumda sektörde uzman kuruluşlardan aldığı; finans, insan kaynakları, üretim verimliliği, karlılık analizleri eğitimlerine dayandıran firmamız, mevcut 
durumda 150 kişiye istihdam alanı sağlamakta. Firmamızın sağladığı iş imkanı ile bölgedeki refah seviyesi artmakla birlikte istihdam sorunu da azalmaktadır. Her çalışan kendi alanında itina ile yetiştirilmekte, istihdam sağlamanın yanı sıra, sektöre ve 
bölgeye nitelikli elemanlar kazandırılmaktadır. Firmamız 9 adet 
TSE Uygunluk Belgesi, 3 adet marka tescili, 2 adet zirai kredilendirme belgesine 2010'da ISO 9001 Kalite 
Yönetim Sistemini ekleyerek kurumsallaşma ve markalaşma çalışmalarını sürdürmüştür” şeklinde konuştu. 


“YATIRIMLARIMIZ SÜRECEK” 

“Modern bir makine parkuruna sahip 
olan Yılbor Boru Plastik olarak düzenli 
olarak gerçekleştirdiğimiz makine yatırımlarımız ile teknolojik altyapımızı güçlendirdik” diyerek konuşmasını sürdüren 
Yıldırım, “Bu yıl içerisinde yaptığımız 
1400 mm çapında polietilen hattı alımı 
ile birlikte, bölgemizde ilk kez üretimi 
gerçekleşen bir ürün üretmenin haklı 
gururunu yaşıyoruz. Yapılan yeni yatırım ile birlikte, bölge ekonomisine fayda 
sağlanacak, yaratılan istihdam olanakları, 
tedarik zincirindeki firmaların satışlarını 
da etkileyecektir. İhraç edilme potansiyeli yüksek olan yeni ürünleri dış pazarlara sunarak ihracat kapasitesinin artması 
da ayrıca hedeflenmekteyiz” ifadelerini 
kullandı. 


“MERSİN SANAYİSİ BÜYÜYOR” 

Aynı zamanda Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Denetim Kurulu Üyesi 
olan Hasan Yıldırım, Mersin sanayisinin 
her geçen gün büyüyen bir yapıya sahip 
olduğunun altını çizdi. Yıldırım, “Kentimiz her geçen gün büyüyor. Mersin'in 
büyüme hızıyla birlikte sanayimiz de gün 


geçtikçe gelişen bir yapıya sahip. Bugün 
3. Organize Sanayi Bölgemiz'deki çalışmaların sonuna yaklaştık. Kısa süreç içerisinde hizmete girecek olan 3. Organize 
Sanayi Bölgemizde 700.000 m?”ye yakın 
sanayi alanı oluşacak. Böylelikle yeni ya- 


Yılbor Boru Plastik Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Yıldırım 


tırımlar ve yeni istihdam alanları kentimize kazandırılırken,ülke ihracatımıza da 
katkı sağlayacak yeni üretim hatları yaratılacak. Bu anlamda Mersin'e yeni sanayi 
alanları kazandırılması hususunda ciddi 
bir çalışma söz konusu” dedi. 
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Lojistik sektörünün 
lokomotifi 


Yurtdışı nakliye filosunda 124 araç bulunan Kahramanlı Group, yurtiçi taşımacılığı 
ise yine kendisine ait 42 araçla gerçekleştiriyor. Grup, Asya ve Ortadoğu'nun dünyaya 
açılan kapısı Mersin'de faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürüyor... 


ALİ Kahramanlı 1970'lerde başladığı nakliye hizmetlerine,1992'de Mersin'de Kahramanlı Uluslararası Nakliyat San. ve Tic. 
Ltd. Şti'ni kurarak Kahramanlı Group'un 
temellerini attı. Asya ve Avrupa ülkeleri 
arasında kara taşımacılığı yapan grup bünyesinde bugün Akfa Uluslar arası Taşımacılık Ltd. Şti., Alka Akaryakıt Nakliyat Ltd. 
Şti., Kahramanlı Sigorta Ltd. Şti. ve Türkmen Kahramanlı şirketleri bulunuyor. 

Yurtdışı nakliye filosunda 124 araç bulunan grup, yurtiçi taşımacılığı ise yine kendisine ait 42 araçla gerçekleştiriyor. Grup, 
Asya ve Ortadoğu'nun dünyaya açılan kapısı Mersin'de faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Grubun kara taşımacılığının yanı 
sıra, Mersin Limanı otoban lokasyonuna sahip Arpaçsakarlar Sakızlı bölgesinde 3 bin 
500 metrekaresi kapalı, 5 bin metrekaresi 
açık alan olmak üzere 8 bin 500 metrekare büyüklüğündeki gümrüklü antreposunda 
3 bin ton kapasiteli soğuk hava depoları da 
bulunuyor. 

Yine liman-otoban lokasyonuna sahip 
limana 5 kilometre mesafede Yalınayak 
beldesinde; 14 bin metrekaresi gümrüklü, 
359 bin metrekaresi gümrüksüz konteyner 
sahası son teknolojiyle hizmetlerini sürdürüyor. 


MAKİNE PARKI GENİŞ 
Kahramanlı Group, bu antrepo ve depolama alanlarında idari binalar, araç bakım 


servisleri, 11 adet çeşitli fonksiyonlarda 
forkliftler, 2007 model 40 tonluk Kalmar 
marka konteyner yükleyicisi ve 70 kişilik 
uzman kadrosu ile faaliyetlerini sürdürüyor. 

“Lojistik sektöründe, uluslararası standartları en üst düzeyde tutarak kaliteli hizmet prensibiyle, Türkiye'nin jeostratejik 
üstünlüğünü bilerek, profesyonel, eğitimli, motive personelimizle, sürekli gelişen 
teknolojiyi kullanarak kaliteli, verimli ve 
müşteri odaklı hizmetler sunmak, böylelikle lojistik sektöründe kararlı büyümemizi 
ve liderliğimizi sürdürerek müşterilerimizin 
ilk tercihi olmaktır” şeklindeki vizyonuyla 
hareket eden group, kalite politikasını ise 
“Hız ve çözüm odaklı yaklaşım ile müşterilerimizin, verimlilik ve rekabet gücü ile 
tedarikçilerimizin, eğitim ve gelişim imkanları ile çalışanlarımızın, çevre duyarlılığı ve 
yasal düzenlemelere uyum ile de toplumun 
ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak; süreçlerimizi sürekli iyileştirmek ve yaptığımız 
her işe yeni değerler katmaktır” şeklinde 
açıklıyor. 


YERDİ 


İki ödül birden aldı 


Dünya Bakliyat Federasyonu Başkanı Hüseyin Arslan'a Hindistan'da 
Yaşam Boyu Katkı ödülü ve Batı Afrika ülkesi Burkina Faso Cumhuriyeti'nden 
şövalyelik unvanı verildi. 


ARBEL A.Ş CEO'su ve aynı zamanda Dünya Bakliyat Federasyonu Başkanı olan Hüseyin Arslan'a Hindistan'da düzenlenen 
törende, tüm dünyada bakliyat endüstrisine yaptığı katkılardan 
dolayı Hindistan Bakliyat Federasyonu tarafından yaşam boyu 
başarı ödülü verildi. Törende bir konuşma yapan Hüseyin Arslan, “Hindistan bakliyatta hem üretimde hem de tüketimde 
önemli bir paya sahip. Dünyanın en büyük bakliyat tüketicisi 
yine Hindistan. Dünya'da bakliyat piyasasının en büyük ülkesin- 
den böyle bir ödül almak çok gurur verici” dedi. 


“ÜLKEM ADINA ONUR DUYUYORUM” 

Arslan, 18 Şubat'ta ise Burkina Faso Cumhuriyeti Cumhur- 
başkanı Roch Marc Christian Kabor€ tarafından devletin en 
yüksek nişanı olan “Chevalier De L'ordre National Şövalyelik 
unvanı ile ödüllendirildi. Arslan bu ödülü de dünya bakliyat sektörüne yaptığı katkıların yanı sıra Afrika ülkelerindeki küçük 
ölçekli tarım işletmelerine desteklerinden ötürü layık görüldü. 
Arslan, Afrika ülkelerinde özellikle kadının ülke ekonomisine 
katkılarını destekleyen bir işadamı. Arslan bu ödül töreninde 
yaptığı konuşmada ise “Dünya'da bakliyatın öneminin gittik- 


çe artığını hep birlikte görmekteyiz. Bu konuda küresel önemli 
adımlar atılmaktadır. Bunun bir parçası olabilmek oldukça gurur verici, ülkem adına bu ödülleri almak da bana ayrı bir onur 
vermektedir” ifadelerini kullandı. 


Arbel CEO'su ve Dünya Bakliyat Federasyonu 
Başkanı Hüseyin Arslan 


. 
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MERSİN 


Geri dönüşüme büyük katkı 


ÇEVDOSAN Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Akbaş, geri dönüşüm alanında 
Çukurova bölgesinde öncü olduklarının altını çizerek, “Doğaya olan borcumuzu 
geri dönüşümle ödüyoruz” dedi. 


ÇEVDOSAN Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Akbaş, geri dönüşüm alanında verdikleri hizmetleri ve ÇEVDOSAN'ın hizmet alanlarını ve sosyal sorumluluk projelerini anlattı. “Geri 
dönüşümle doğaya olan borcumuzu ödüyoruz” diyen Akbaş, 
geri dönüşüm alanında Çukurova bölgesinde öncü olduklarının 
altını çizdi. “1989 yılında 250 

metrekareden başlanmış, işletmemiz 1995 yılında kurumsallaşmış ve Mersin'de stan- ÇEVD O S 

dartlara uygun geri dönüşüm 

tesisi kurmuştur. Daha sonra 

Adana, Osmaniye, Niğde, Silifke ve Tarsus bölgelerinde faaliyet göstermeye başladık” diyen Akbaş, “Bu tesislerde genellikle 
perakende alımlarıyla birlikte, yan kuruluşları ile Türkiye çapında ve yurtdışından toptan geri dönüşüm maddelerinin pazarlanmasında aracı kurum görevini üstlenmektedir” dedi. 


BELEDİYE İLE ORTAK 

PROJE YÜRÜTÜYOR 

Akbaş, “Ambalaj atığı toplama ve ayırma faaliyetlerimiz ile birlikte doğaya olan 
borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Firmamız 6 ayrı merkezde toplam 97 bin metrekarelik alanda 192 deneyimli personeli, 
81 adet ambalaj atığı toplama aracıyla 
toplamda 29 belediye, 3.5 milyon nüfusa 
hizmet vererek geri kazanım projelerinde 
öncü firma görevini üstlenmektedir. Firmamız küreselleşen dünyanın en önemli 
sorunlarından biri haline gelen atık toplama ve ayrıştırma konusunda genişleyen iş 
hacmine paralel olarak Türkiye genelinde ve özellikle Çukurova Bölgesinde kapasitesine bağlı olarak kurumsal çözümler sunmaya, ilgili teknolojik gelişmeleri 
yakından takip ederek inovasyon ışığında 
ilerlemeye devam edecektir” dedi. 

“Şu anda Mersin'deki ambalaj atıkları- 
nın yaklaşık yüzde 80'ini toplayarak geri 
dönüşüme ciddi oranda destek veriyoruz” diyen Akbaş, “Bunların dışında geri 
dönüşüme farkındalık yaratmak amacı 
ile birçok sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyoruz. Toroslar Belediyesi ile ortak 
yürüttüğümüz “Pet şişeni ver, duymayan 
kalmasın” projesi ile elde edilen gelirle 
işitme engelli çocuklarımıza işitme cihazlarının pillerinin alınmasını sağlayarak onların en önemli ihtiyaçlarını karşılamış olacağız. Geri dönüşüm alanında 
faaliyetlerimize devam ederek bölgemize 
verdiğimiz önemli hizmeti her geçen yıl 
inovasyon doğrultusunda geliştirerek ülkemizi geri dönüşüm alanında dünya çapında bir marka yapma yolunda ilerleyeceğiz” dedi. 


“MERSİN HER GEÇEN GÜN 

YÜKSELİYOR” 

Mersin'in çevre illere göre lojistik anlamda büyük üstünlüğünün bulunduğu- 
nun altını çizen Akbaş, “Mersin her geçen 
gün büyüyen sanayisi, gelişen turizmi ve 
limanıyla lojistik üstünlüğünü elinde bulunduran bir kenttir. Bölgenin parlayan 
yıldızı olan kentimizin daha yaşanabilir 
bir yer olması adına biz de ÇEVDOSAN 
olarak üzerimize düşen sorumluluğun 
bilincindeyiz. Mersin'in gelişiminde pay 
sahibi olabilmek adına yatırımlarımızdan 
vazgeçmeyeceğiz. Kentimize olan inancımız ve güvenimiz tam” diye konuştu. 


ÇEVDOSAN Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Akbaş 
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Oto galericilikte milat 


Mersin Oto Galericiler Sitesi Başkanı Gürkan Göçer, esnafa müjdeyi verdi. Perakende 
Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında “İkinci El Motorlu Kara 
Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı”nın hazırlandığını söyleyen Göçer, 
sektörde yeni döneme girildiğini söyledi. 


TÜRKİYE'nin hem inşaat hem de sosyal donatılar bakımından 
en güzel ve en çarpıcı oto galericiler sitesi olan Oto Center, 130 oto galerici esnafını bünyesinde 
, barındırıyor. Adeta cazibe merkezi haline 
gelen Mersin Oto Galericiler Sitesi 2. Etap 
çalışmalarında da sona gelmiş durumda. Bu 
önemli yapının mimarı olan Mersin Oto Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Göçer'in girişimleri sonrasında Mersin'de 
adeta can ve mal güvenliğini tehdit eden ve mahallelerin arasında bulunan oto galerilerin, Oto 
Center'a taşınması ile ilgili yönetmelik yürürlüğe girdi. İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının 
Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı'nın 
hazırlandığını söyleyen Göçer, “Sektörde yeni döneme 
girildi. Sokak satıcılığı artık sona erdi” dedi. 


CAZİBE MERKEZİ OLDU 

Göçer, Mersin'e yakışır bir sanayi sitesi inşa ettiklerini belirterek, “Türkiye'nin hem inşaat hem de sosyal donatılar bakımından en güzel sitesi Mersin'de 130 civarında oto galeri ile hizmet 
veren site her geçen gün cazibesini daha da artırıyor. Hergün 
yüzlerce her hafta sonu ise binlerce alıcı ve satıcı sitemizde buluşuyor. Kurumsal bir yönetim anlayışımızla ayıplı mal noktasında 
müşteri memnuniyetini en üst seviyeye getirdik. Site içerisindeki ekspertiz merkezinin sorumluluğunu ve denetimini de yönetimimize alarak artık güvenli alışverişin adresi olduk. Ancak 
hala Mersin cadde ve sokaklarında 50 civarında oto galerici var. 
Bunların hiç birisinin oto galericilik ruhsatı olmamasına rağmen 
emlakçı ya da takipçi ruhsatları ile faaliyetlerine devam ediyorlar. Bu durum aynı şehirde aynı işi yapan esnaflar arasında hem 
haksızlığa neden oluyor, hem de Mersin'e ve Mersinlilere hiç 
yakışmıyor” diye konuştu. 


OTO GALERİCİLİKTE YENİ DÖNEM 

Göçer, “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı'na göre ikinci el 
taşıt ticaretinin yalnızca esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılması hedefleniyor. Bu işle uğraşmayan vatandaşlar bir 
yılda üçten fazla ikinci el araç satışı yapamayacak. İkinci el taşıt ticareti yapanlara “yetki belgesi” verilecek. Noterler 
tarafından ikinci el taşıt ticaretiyle iştigal eden işletmeler adına yapılan satışlarda yetki belgesi, vekaleten yapılan sa- 


tışlarda ise adına satış yapılan işletmenin yetki belgesi aranacak. 
Bu belgeler olmadan satış yapılamayacak. Böylece ikinci el taşıt 
ticaretindeki kayıt dışı faaliyet ve vergi kaybı önlenecek” dedi. 

Oto galerici esnafının en büyük sıkıntılarından birinin de internet satış sitelerinin yüksek fiyat politikası olduğunu dile getiren Göçer, “Neredeyse işyeri kiralarına yaklaşan aylık abone- 
lik bedelleri esnafımızın belini kırıyor. Site yönetimi olarak bu 
gidişe de dur diyerek kendi internet sitemizi yaparak hizmete 
sunduk. Artık sitemize gelmeden bir tuşla hem sitemizi ziyaret 
edebiliyor, hem de tüm esnaflarımızın satılık araçlarını ekspertiz raporları ile birlikte görebiliyorsunuz” diyen Göçer, sözlerini 
şöyle noktaladı: 

“Mersin'deki tüm oto galericileri ve hafif ticari araç (Minibüs 
pikap Midibüs) satıcıları ve oto kiralama şirketlerini tek çatı altında toplamak ve bir sinerji oluşturmak için 2. 
etap çalışmalarımız da başladı. Sadece 
oto galerici olanlar ya da oto galericilik 
i yapmak isteyenler için ön kayıtlarımız 
başladı. 70 oto galeri ve 20 hafif ticari 
işyeri olarak planlanan etapta birinci 

* ctapta yeri olanlar ile yatırımcılar işyeri 
Mİ alamayacaklar.” 
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BEKİR COŞKUN 


bekir.coskun(0sabah.com.tr 


Kabuğuna sığmayan kent: Mersin 


MERSİN son yıllarda sadece ekonomik değil, birçok anlamda 
gelişime açık bir kent haline geldi. Özellikle Kalkınma Bakanı ve 
Mersin Milletvekili Sayın Lütfi Elvan'ın kente getirmiş olduğu 
yatırımlar ile Mersin, Adana ile Antalya arasına sıkışmış bir kent 
olma hüviyetinden hızla uzaklaşmaya başladı. 

Bundan 10 yıl öncesine kadar Mersin'in lobi konusunda ciddi 
sıkıntıları olduğu hepimizin hafızasındadır. Ancak son yıllarda 
Mersin'in bu algıyı yıktığını söyleyebiliriz. Kentimiz, Kalkınma 
Bakanımız Sayın Lütfi Elvan ile birlikte son 3 dönemde bakan 
çıkarmayı başarmış bir kent. Bu da başta Bakan Elvan olmak 
üzere kente yön veren istisnasız herkesin ilgi ve alakasının en 
açık göstergesidir. 

Sayın Valimiz Ali İhsan Su'nun Mersinliler ile kurduğu iletişimin de kentimiz açısından büyük bir şans olduğunun altını 
çizmekte fayda görüyorum. Gerek samimiyeti gerekse kentin 
sorunlarına çözüm odaklı anlayışı ile Mersin'in ivme kazanmayı 
sürdüreceğinden en ufak şüphe duymuyorum. 

Lojistik merkez olma yolunda yıllardır atılan ciddi adımlar, 
Antalya-Mersin Karayolu'nun tamamlanması ile daha bir önem 
kazanacak. Bu otoban 
bağlantısı batı ile do- 
Suyu birbirine bağlayan 
ciddi bir köprü olacak. 
Mersin Limanı'nın yıllardır kente kattığı hem 
katkı, hem de ülkeye 
sağladığı katma değeri 
görmezden (ogelmemiz 
mümkün değil. Her yıl 
rekor kıran Mersin Limanı bu bağlamda üzerine koyarak devam 
edecek. Mersin Ticaret 
ve Sanayi Odası ve Ticaret Borsası'nın kent 
ekonomisine sağladığı 
faydalar da kentin geli- 


şimi açısından çok önemli. Mersin Serbest Bölgesi'nde de 2018 
yılının ilk 2 ayında 518 milyon dolar ticaret hacmi gerçekleştirmesi ve 2017 yılı Şubat sonu itibarıyla 7 bin 856 kişiyi istihdam 
ederken 2018 yılının aynı döneminde yüzde 11 artışla 8 bin 706 
kişiyi istihdam etmesi de yadsınamaz bir gerçek olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Tarımdan turizme, sürdürülebilir enerjiden, kent planlamasına kadar birçok hizmeti ile yerel yönetimlerden beklenenin çok 
daha fazlasını gerçekleştiren Mersin Büyükşehir Belediyesi de 
Mersin'e her geçen gün değer katmayı sürdürüyor. 

Yurtdışı gezileri ile Türk işadamları, yabancı işadamları ile fikir alış verişinde bulunma imkanı buluyor ve yatırım olanakları 
konusunda istişarelerde bulunuyor. 

Ekonomik anlamda Mersin'de güzel şeyler yaşanırken, turizm 
ve tarım konusunda da ciddi bir potansiyelin harekete geçtiğini 
söyleyebiliriz. 

Narenciyenin kalbi olan Mersin tarım arazileri ile Türkiye'nin 
gelişime açık kentleri arasından biri oldu. Türkiye'nin en uzun 
sahil bandına sahip olan Akdeniz'in incisi, içerisinde barındırdığı kültürel ve doğal güzellikleri ile de turizm 
konusunda cazibe merkezi olma yolunda emin 
adımlarla ilerliyor. Tüm 
“ bu saydığım konularda 
bile ele alacak olursak 
Mersin, birkaç yıl içerisinde kendi kabuğuna 
#g sığmayan bir kent ola- 

© cağından hiçbir şüphem 
yok. Bu noktada kentin 
tüm bileşenlerinin ortak 
payda olan Mersin için 
birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeye 
davet ediyorum. Çünkü 
başka Mersin yok! 
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MIP'den tarihi rekor! 


Mersin Uluslararası Limanı'nda (MIP), 2017 yılında 1 milyon 592 bin TEU konteynır 
elleçlenerek tarihi rekor kırıldı. Limanda 2014 yılında 1 milyon 493 bin TEU elleçleme 
miktarına ulaşılmıştı. 2017 yılı konvansiyonel yük elleçleme miktarında ise bir önceki 
yıla kıyasla yüzde 13 artışla 8 milyon 264 bin tona ulaştı. 


HAFTADA 35'ten fazla servisle 55'in üzerinde konteyner operatörüne hizmet veren MIP'in, 28 bin 500 müşterisiyle dünyanın en büyük konteyner limanları arasında olduğu ifade edildi. MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, yatırımların devam 
ettiğini belirterek, bilgi işlem uygulamaları ve altyapı alanında 
Türkiye'nin lider limanı olmak için çalıştıklarını söyledi. Van 
Daele, bu hedefe ulaşabilmek için konteyner, konvansiyonel 
kargo, kapılar, insan kaynakları, iş sağlığı ve güvenliği, gümrük 
ve terminal kullanıcı aktivitelerini kapsayacak entegre bir sistem 
üzerinde çalıştıklarını kaydetti. 

MIP'nin 2.6 milyon TEU konteyner ve 9.75 milyon ton konvansiyonel yük kapasitesiyle dünyada sayılı terminallerden biri 
olduğunu belirten Daele, toplam 3 bin 370 metre rıhtım uzunluğu olan limanda 11 rıhtım vinci, 5 mobil vinç, 33 RTG, 99 terminal traktör, 13 reachsteaker ve konvansiyonel yük hizmeti 
için 7 kuru dökme yük vinci bulunduğunu ve zengin bir ekipman parkına sahip olduklarını vurgularken, mevcut kabiliyetleriyle tüm yük çeşitlerine hizmet verebildiklerinin altını çizdi. 


KONVANSİYONEL YÜK HACMİNDE LİDER 

Tamamlanan EMH terminalinin hizmet vermeye başlamasıyla denizlerde seyreden 400 metre uzunluğundaki mega 
gemilerin uğrak limanı haline geldiklerine de değinen Dae- 


le, “2016'da dünyanın en büyük konteyner limanları arasında 
95'inci sırada yer alan MIP, Türkiye'de lokal yük hacmiyle birinci, toplam konteyner hacmiyle 2'nci, çok amaçlı bir liman 
olarak konvansiyonel yük hacminde ise lider konumda. Tamamlanan EMH Projesini, önümüzdeki süreçte EMH 2 olarak adlandırdığımız ikinci faz projesiyle geliştirmeyi planlıyoruz. Bu proje ile konteyner elleçleme kapasitesini 3.5 milyon 
TEU'ya yükseltmeyi ve 400 metre uzunluktaki 2 mega gemiyi 
aynı anda kabul edebilmeyi öngörüyoruz. Deniz ıslah çalışması, yeni ekipman yatırımları ile saha ve kapı düzenlemelerini 
içerecek olan EMH 2 Projesi kapsamında, artan hacim ve operasyonu desteklemek amacıyla sahalar, yollar ve demiryolları yenilenecek. Bu çalışmanın temelinde ise çalışanlarımız ve 
liman ziyaretçileri için güvenli bir alan oluşturmak yatıyor” 
dedi. 

Öte yandan, özellikle kapıların günümüz teknolojisi gözetilerek yenilenmesi gerektiğine işaret eden Daele, “OCR (Optik Karakter Tanıma) sisteminin de dahil edileceği bu güncellemeyle, yolların ve otoyolların güçlendirilmesi için daha iyi 
bir şekilde dizayn edilmesi planlanıyor. Böylece hinterlandımızdaki yerel yük artışı ve ana gemi güzergahlarına yakın konumumuzun sağlayacağı avantajla, küresel pazarda önemli bir 
oyuncu haline gelmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. 


berrak 
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